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Pors-Post nr 92 
 
Wat kunt u verwachten: 
In elk geval de jaarrede van onze voorzitter Foeko, het 
jaarverslag van Cor, het verslag en (heel veel) foto’s van de 
reünie en nog een stuk over gegevens die Cor heeft 
gevonden op internet. Dat is nieuw.  
Ook een stukje oud komt in deze Pors-Post terecht met wat 
oude foto’s. Voor dat stukje oud kunt u bij de laatste 
pagina beginnen. Draai daarom de Pors-Post om en zie: de 
allereerste pagina van de allereerste Pors-Post. 
 
Eerst wat punten die in de bestuursvergadering van 18 
november 2006 is besproken.  
De financiën: de kascommissie zal binnenkort bij elkaar 
komen om de financiën te controleren. Daarna volgt het 
verslag. Ledenadministratie: verzoek aan alle leden van de 
F.S.P.:  

Blijf voorlopig vooral de adreswijzigingen 
doorgeven. 

Er is een klein comité benoemd om alle zaken rond de 
opheffing van onze Familie Stichting Pors voor te bereiden 
en uiteindelijk af te handelen. 
 

Willem-Johan vroeg me een bedankje te plaatsen voor alle 
kaarten die hij met de feestdagen voor de Familie Stichting 
Pors heeft ontvangen. Bedankt allemaal. 
 
En dan nu, zoals ik dat altijd heb gedaan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 
 
Voorzitter: 
Foeko Pors 
Eemstein 201 
3332 NL   Zwijndrecht 
tel.: 078-6129879 
email: f.pors@tiscali.nl 
 
2e Voorzitter 
René Pors 
Brahmstraat 28 
2901 HG  Capelle a/d IJssel
tel.: 010-2021032 
email: rene.pors@planet.nl 
 
Penningmeester 
Klaas Meijboom 
Van Rouwenoortstraat 9 
6721 TT   Bennekom 
tel.: 0318-415893 
email:k.meijboom@chello.nl 
 
Secretaris 
Cor Pors 
Lierdererf 6 
7364 BE   Lieren 
tel.: 055-5062777 
email: c.t.pors@zonnet.nl  
 
Algemeen Adjunct 
Dirk Pors 
Ring 479 
3195 XJ   Pernis 
tel.: 010-4169694 
 
Reüniecommissie 
Jan Naujoks    (Voorzitter) 
Mozartlaan 29 
3131 ET   Vlaardingen 
tel.: 010-4347981 
 
Truus Pors-v/d Lecq 
Eemstein 201 
3332 NL   Zwijndrecht 
tel.: 078-6129879 
 
Willem-Johan Pors 
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3195 XJ   Pernis 
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30ste REUNIE  ZATERDAG 7 OKTOBER 2006 
  
 
 
Wat een bijzonder mooie dag, prachtig weer. 
Met een 70-tal gasten vertrokken wij op de 
Fortuna van het Vlaardingse Westerhoofd, dat 
is het uiterste zuiderlijke punt van Vlaardingen 
aan de Maas. 
Vanaf 9uur waren we welkom en afgesproken 
was om 10uur te vertrekken. 
Dat liep prima. Een uur van, begroeting, koffie 

drinken met bijzonder gebak en uitzicht op de rivier met 
indruk-wekkende raffinaderijen aan de overkant. De tocht 
bracht ons naar Rotterdam, waar een stille plek werd gezocht 
in de Maashaven. 
Voorzitter van de Familie Stichting Foeko Pors heette ons 
welkom, hield zijn jaarrede en we herdachten de vrienden 
welke in het afgelopen jaar waren overleden. 

Steeds weer een bijzondere gebeurtenis. 
Klaas Meijboom gaf aansluitend wat extra 
informatie over de financiën en Cor Pors, 
onze secretaris, vertelde zijn ervaringen 
van het afgelopen jaar. 
Zo was in een klein uur het officiële 
voorbij, voeren we de nieuwe Maas af, zagen dat de molens van 

Kinderdijk er nog waren en naderden Dordrecht. 
Intussen genoten we van de drankjes, van elkaar, bekeken we de foto-albums, waarin 
ook de plaatjes van de laatste reünie in het Delta hotel. 

We genoten van de feestelijke maaltijd, zodat we voldaan in 
Dordrecht van boord stapten, om plezierig te ervaren dat we 
midden in de stad lagen. Was aanvankelijk 
een verre buitensteiger aangewezen, met een 
flinke wandeling als gevolg, nu lagen we bijna 
met de neus tegen de Onze Lieve 
Vrouwenkerk van Dordrecht aan. Dat was een 
welkome verrassing. Ons plan om de 
prachtige oude Kerk te bezoeken en de 
mogelijkheid het bijzondere museum Simon 
van Gijn was nu geen enkel probleem. 
Een heel aantal zag zelfs kans van beide te genieten. 
14.30uur was de afspraak terug te zijn aan boord en verder te 

varen. Daar hielden we ons keurig aan, want we hadden dat aan de kapitein beloofd. 
Hij had nog 2 uur nodig om over de Oude Maas terug te varen en zo op de 
afgesproken tijd van 16.30uur terug te zijn in Vlaardingen.  
Omdat de brunch een stevige maaltijd was hadden er voor gekozen het dessert te 
bewaren voor na het bezoek aan Dordrecht. Smikkelend huldigden we de oudste 
Porsen, spannend deden we de traditionele loterij en intussen passeerden we 
Spijkenisse eb meerden we aan in Vlaardingen. 
Nauwelijks hadden we aandacht besteed aan het sombere idee dat we aan de laatste 
Porsen reünie hadden deelgenomen. 
Elkaar van harte het goede wensen was het laatste van deze dag.  
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Wat een bijzonder mooie dag, prachtig weer. Met een 70-tal gasten  
vertrokken wij op de Fortuna van het Vlaardingse Westerhoofd. 
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Jaarrede familiestichting Pors 2006 
 
Waarde stamgenoten Pors en allen, die door deze naam aan ons verbonden zijn, 
 
Zoals op elke reünie, staat ook dit jaar de jaarrede in het teken van onze familiespreuk 
die ook vastgelegd is in ons familiewapen: 
 

“Zijn getrouwheid is van geslacht tot geslacht” 
 
Ja, en dan wordt het dit keer toch wel een merkwaardige en gedenkwaardige jaarrede, 
een jaarrede waarin wij terugblikken op dertig jaar familiestichting, stilstaan bij vandaag 
en ook nog eens tot ons laten doordringen, dat dit onze laatste reünie wel zal zijn, gezien 
het feit, dat wij, na diep beraad, besloten hebben onze familiestichting op te heffen. 
 
Zijn wij dan nu in een weemoedige stemming naar de reünie gekomen? Lopen wij over 
van het jammeren? Zijn wij verdrietig? Roepen wij ach en wee? Nee, echt niet: het 
bestuur heeft, ik zeg het nogmaals, na zorgvuldige afwegingen dit besluit genomen. 
Natuurlijk zijn wij ook dankbaar voor de uitgesproken teleurstelling, met name van hen 
die ver over de grenzen van ons land wonen. Zelfs helemaal vanuit Australië want dit 
betekent dat wij iets voor hen betekenden. 
 
Maar met de wijsheid van de Prediker zeggen wij: Alles heeft zijn tijd, o.a. is er een tijd 
om te bouwen, een tijd om iets op te zetten en er is ook een tijd om af te breken, om op te 
heffen. Wat is, was er al lang en wat zal zijn, is er allang geweest”.  
 
Er wordt dus door Prediker ook gesproken over “wat zal zijn”. In onze optiek zou het best 
mogelijk zijn, dat er over een poosje weer enthousiaste mensen zijn, die de draad weer op 
zouden willen pakken. Wel, wij zullen er voor zorgen, dat al onze gegevens op een veilige 
en toegankelijke plek gedeponeerd worden.  
 
Maar: Als wij dan nu toch gaan terugblikken op de dertig jaar van ons bestaan, dan 
komen er als vanzelf personen, evenementen en regelmatig terugkerende activiteiten naar 
boven.  
 
Bij personen denk ik, en dat zal niemand mij euvel duiden, maar bij personen denk ik in 
de eerste plaats aan de initiatiefnemer van dit hele familie gebeuren: Henk Pors. Deze self 
made man droomde ervan. En zijn droom werd werkelijkheid: hij vond, na enig 
speurwerk genoeg bodem om tot de oprichting van de familiestichting te komen.  
 
Was hij bij elke reünie steeds prominent aanwezig, na zijn overlijden kwam hij steevast 
weer ter sprake. Helemaal in zijn eentje is hij ooit begonnen. Hij belde wat directe 
familieleden op, later ging hij domweg mensen opbellen met onze familienaam en zo 
verbreidde zich langzaam het idee om tot een waar familieverband te komen. 
Ondertussen bleef hij naarstig speurwerk verrichten en kwam zo na enige tijd tot de 
conclusie, dat allen, die de naam PORS droegen en dragen ook tot een en hetzelfde  
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geslacht terug te brengen waren. Onze gemeenschappelijke stamvader was Lennart de 
Jonge Pors uit Dordrecht uit het jaar 1521. 
 
Als kroon op zijn eenzame werk organiseerde hij tenslotte, en als begin, in 1977 een 
reünie van Porsen in de oude kerk op Rotterdam Charlois. De kerk, waar boven één van 
de ingangen het aloude wapen van de familie Pors is aangebracht. Eens was daar een 
Pors kerkmeester, terwijl hij ook het ambt van schout bekleedde.  
Na de eerste reünie werden Porsen-koppen bij elkaar gestoken en werd op 20 april 1978 
de Acte van Oprichting van de Familiestichting Pors gepasseerd door notaris Heyman te 
Rotterdam. Naast Henk Pors waren daarbij aanwezig: Foeko Pors uit Zwijndrecht, 
Jacobus Pors uit Pernis en Arie Pors uit Rotterdam/Overschie. 
 
Als eerste bestuur traden op: Henk Pors, voorzitter. Foeko Pors, vice voorzitter, Arie Pors, 
1e secretaris; Johannes Pors, 2e secretaris; Jannetje Bruinzeel-Pors, 1e penningmeester; 
Gerrit Pors, 2e penningmeester. Andere bestuursleden waren: Willem Pors, Cornelis 
Teunis Pors, Adrianus Pors, Barbera de Heer – Pors.  
 
Dit was dus een hele lijst van mensen, die met enthousiasme aan hun taak begonnen. 
Uit deze groep werden toen diverse werkgroepen geformeerd, die elk een taak verrichtten, 
zoals de werkgroep Genealogie, de werkgroep Gravenonderhoud en een felicitatiedienst. 
En dan was natuurlijk de reüniecommissie, die de zware taak had om elk jaar voor een 
locatie en een programma te zorgen.  
 
Belangrijk was ook het starten van een familie mededelingen blad, de Pors Post. 
Aanvankelijk voerde Henk alleen de redactie maar in de loop der tijd veranderde die een-
persoons opzet. De Pors-Post is inmiddels (onder een voortreffelijke Pors redactie en 
ondergebracht bij een voortreffelijke Pors-drukkerij) geworden tot een zeer lezenswaardig 
familie orgaan. Onlangs verscheen in de dertigste jaargang no. 91 en inmiddels zijn ruim 
2700 pagina’s familienieuws bij u in de bus gevallen.  
 
In al die jaren werden door de felicitatiedienst ruim 6000 gelukwensen verzonden terwijl 
ook nog eens ruim 1250, met de hand geschreven, brieven werden verzonden t.g.v, 
kroonjaren en/of ziekte of rouw.  
 
Hoogtepunten uit ons bestaan waren de jaarlijkse familie reünieen. Deze bijeenkomsten 
droegen bij uitstek een familiekarakter met een min of meer vast programma: ’s ochtends 
de jaarrede en de jaarlijkse herdenking van hen, die ons in het afgelopen jaar ontvallen 
waren; deze beide elementen onder het familiewapen en de familiespreuk: “Zijn 
getrouwheid is van geslacht tot geslacht”. Bij het ochtendprogramma hoorden ook 
steevast de verslagen van secretaris en penningmeester, waarin verantwoording werd 
afgelegd over het gevoerde beleid.  
 
Erg belangrijk waren ook de lunches en maar zelden hebben wij daar negatieve 
opmerkingen over gehoord, in tegendeel: altijd sprak men zijn grote tevredenheid uit en 
meermalen wreef men na de lunch heel tevreden en voldaan met een brede glimlach over 
zijn of haar buik. 
 
Het middagprogramma bezorgde de reuniecommissie regelmatig terugkerende kopzorgen, 
maar wij mogen terugkijken op allemaal uitstekend verzorgde renuieen. Wij herinneren 
ons bijvoorbeeld nog heel goede de fantastisch verzorgde modeshow van Saartje, Jeanne, 
Corrie en Ger in de Clauszaal van Restaurant Engels. Een prachtige show met 
eigengemaakte kleding. 
 
Ons staat nog helder voor de geest de opvoering van het toneelstuk “Op hoop van zegen”, 
gespeeld door de Vlaardingse clan van de club, na afloop werd de zaal in het Deltahotel 
hier in Vlaardingen bijna afgebroken van enthousiasme.  
 
Verder traden op een boerenkapel, een chanti-koor, een blinde mevrouw, Charlotte 
Glorie, die kostelijke verhalen vertelde en er was de molenaar uit Hoogvliet; er waren  
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schitterende natuurfilms van Natuurmonumenten. Niet te vergeten mogen wij ook 
niet de sketches, die wij met eigen mensen opvoerden in het Ibis hotel in 
Vlaardingen.  
 
Ja, lieve mensen, het is eigenlijk teveel om op te noemen. Natuurlijk wil ik niemand 
tekort doen en daarom ook voor de niet genoemde entertainments nogmaals alle 
waardering.Zo kunnen wij met veel genoegen terugzien ook op vele plaatsen, waar 
wij bijeenkwamen. Ik noemde er tussendoor al een paar: Restaurant Engels te 
Rotterdam, Plaswijk te Hillegersberg, de Johanna hoeve te Rhoon, het Delta hotel te 
Vlaardingen, het Ibis hotel te Vlaardingen, het Audio visuele centrum te Rotterdam, 
de Amman stichting en de hervormde kerk te Hoogvliet.  
 
Al met al: wij bewaren prachtige herinneringen aan onze Familie stichting Pors. 
 
En toch ook dook steesd weer de familiespreuk op, waarin die onderlinge trouw een 
grote rol speelde. Wij hebben als bestuur en als leden van onze “club”altijd 
geprobeerd elkaar in het oog te houden. Op blijde momenten, bij verloving en 
huwelijk, bij huwelijksjubilea of behaalde examens probeerden wij daar aandacht 
aan te besteden en waren wij blij met de blijden.  
 
Maar juist ook als ziekte of rouw hun intrede deden hebben wij getracht in die 
moeilijke omstandigheden ook acte de presence te geven, mee te leven, een eindje 
mee te gaan op de moeilijke weg. 
 
Nu er voorlopig geen nieuwe mensen blijken te zijn om het stokje over te nemen , is 
dus zoals gezegd na rijp beraad, besloten om te stoppen met onze aktiviteiten.  
Wij zijn daar niet bedroefd om, al vinden wij het met u wel jammer.  
Maar, lieve mensen, wij moeten een en ander positief bekijken: voor hoevelen 
hebben wij met elkaar niet soms heel veel kunnen betekenen. Daarom zijn wij 
dankbaar dit te hebben kunnen en mogen doen 
 
Wij hebben getracht te werken onder onze leus: “zijn getrouwheid is van geslacht tot 
geslacht”. Met andere woorden: Hij is niet van onze stichtingsactiviteiten 
afhankelijk; Zijn trouw bleek en zal blijven blijken tot in verre geslachten. 
En wat wij tot nu toe in breed familieverband deden, kunnen wij allemaal ook in 
klein familieverband doen en in stand houden. Zijn trouw, onze trouw.  
 
Zo houdt enerzijds de stichting op te bestaan, maar krijgen wij anderzijds allemaal 
de individuele opdracht de onderlinge banden aan te houden. Daarom gaan wij 
beslist niet zitten treuren en is dit vandaag geen verdrietige reunie maar hoop en 
vertrouw ik samen met het hele bestuur, dat wij persoonlijk, in wat kleinere kring, 
invulling willen en kunnen geven aan het Bijbelse familie devies: 
 

“ZIJN GETROUWHEID IS VAN GESLACHT TOT GESLACHT” 
 
Tot slot wil ik graag vanaf deze plaats ook aandacht schenken aan allen die, om 
welke reden dan ook, vandaag niet aanwezig kunnen zijn. Vanaf hier wensen wij 
hen allen alle goeds toe.  
Wij danken iedereen die met grote trouw de reünie bezochten, waarvan een deel 
wegens omstandigheden niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn. Maar in gedachten 
zijn wij bij elk van hen.  
 
Ik wens u nog een heel plezierige voortzetting van deze reünie.  
 
Ik dank u.  
 



Maart 2007 – NR 92 

- Pagina 2712 - 

 
 
Dan gaan wij nu over tot de herdenking van leden van ons geslacht en hun familieleden 
die ons zijn voorgegaan de grens van leven en dood hebben overschreden. Met name 
herdenken wij hen, die ons het afgelopen stichtingsjaar zijn ontvallen. 
 
Ik verzoek u, zover mogelijk, te gaan staan.  
 

1. Op 17 december 2005 overleed Willem Pors, oud 96 jaar. Willem was één der mede 
oprichters van onze familiestichting. Hij was dus een man van het eerste uur. 
Geboren en getogen op Pernis, wed hij gedurende een groot aantal laatste jaren 
van zijn leven verpleegd in het verzorgingstehuis Siloam te Hoogvliet. Willem heeft 
het, ook en vooral in de jaren nadat hij zijn vrouw verloor, niet gemakkelijk gehad. 
Vooral voor zijn zoon Dirk en kleinzoon Willem-Johan betekende zijn heengaan 
een zeer groot en immens verdriet. Wij waren bij de uitvaart present en zullen 
Willem met grote eer en dankbaarheid gedenken.  

2. Op 25 december 2005 overleed Arie Pors, oud 86 jaar. Wij herinneren ons Arie als 
een meelevend lid van de familie, letterlijk, maar niet figuurlijk, op grote afstand. 
Hij emigreerde met zijn directe familie naar Australië en bleef onder andere via 
onze familiestichting het contact met het moederland en de familie behouden. Het 
is van een niet te onderschatten belang, dat wij onder andere via de Pors Post 
contact in stand konden houden. Meermalen heeft hij daarover schriftelijk zijn 
dank betuigd. Per brief hebben wij van ons medeleven blijk gegeven.  

3. Marius Pors uit Alphen aan de Rijn overleed op 10 maart 2006. Op 11 maart zou 
hij de leeftijd van 73 jaar bereikt hebben, zo ging hij op de grens van een nieuw 
levensjaar heen. Met de ene Pors heb je meer contact dan met de andere Pors, 
Maar Marius hoorde er zeker bij en wij noemen zijn naam hier dan ook met 
respect. Schriftelijk deden wij de familie onze condoleances toekomen.  

4. Frieda Pors-Gasseling, gewoond hebbend te Mook, overleed op 30 maart 2006 op 
83 jarige leeftijd. Drie dagen later zou zij 84 jaar geworden zijn. Mevrouw Frieda 
Pors was jarenlang verbonden aan onze familiestichting en bezocht vele malen de 
familie reunie, waar zij met veel plezier aan deelnam. Als aangetrouwde Pors 
denken wij  met genoegen terug aan de ontmoetingen. Wij hebben de familie 
gecondoleerd. 

5. Op 15 april 2006 overleed Teuna Pors op de hoge leeftijd van 92 jaar. Zij werd de 
laatste jaren van haar leven liefdevol verpleegd in het verpleeghuis “De 
Alblashof”te Alblasserdam. Neven en nichten hebben haar in vele jaren zeker niet 
alleen gelaten en vol liefde hebben zij haar begeleid. Tante Teuna stierf in de 
zekerheid van een “zalig hemelleven”, zoals ook op de rouwkaart stond. Ook hier 
hebben wij ons medeleven betuigd.  

6. op 12 juli 2006 stierf plotseling in zijn woonplaats Zoetermeer Albertus Pors op de 
leeftijd van 68 jaar. De familie van Albert bleef, zoals begrijpelijk, in grote 
verslagenheid achter. Het is voorwaar geen geringe zaak, als een geliefde man, 
vader en opa volkomen onverwacht komt te overlijden. Onze familiestichting heeft 
in een bewogen schrijven haar medeleven betuigd.  

7. Op 7 augustus 2006 overleed Catharina Levina Pors – Ooms. Zij heeft in 
Harderwijk gewoond. Zij mocht de hoge leeftijd van 91 jaar bereiken. Haar man 
was ooit een bekend organist in Harderwijk, zeg maar op de Veluwe. Muziek 
speelde in het gezin van vader en moeder Pors steeds een belangrijke rol. Ook bij 
haar uitvaart heeft onze familiestichting acte de presence gegeven. 

 
Naast al degenen, die wij nu met name genoemd hebben, willen wij ook allen van ons 
voorgeslacht danken, die ons eerder zijn voorgegaan en toegevoegd werden aan de 
vaderen, in deze ogenblikken gedenken. Wij vertrouwen en geloven, dat zij opgenomen en 
geordend zijn in de oneindige en barmhartige liefde van de onbenoembare en eeuwige 
God.  
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God, Eeuwige, 
Die in tijden omvat, 
Die ons leven omvat, 
 

Wij hebben onze geliefden,  
In uw handen gegeven, 
In het volste vertrouwen, 
Dat zij veilig zijn bij u. 
 

In uw hoede 
Bestaan zij voorgoed.  

 

Wij zijn een ogenblik stil….. 
 
 
Dan zingen wij nu een aantal coupletten van het Porsenlied. 
 

Wij zijn het nageslacht van Pors  Niet hoog, niet laag, niet meer, niet min, 
Al uit het grijs verleên;    Maar broeders, zusters saam. 
Als twijgen van een oude stam   Als kindren van een groot gezin 
Zijn weer velen hier bijeen   Dragen wij de Porsen-naam. 
W’herdenken dan het wel en wee  In vreugd en rouw elkaar getrouw 
En leven daarin mee;    Versterken w’onze band; 
Wij kijken t’rug waar ’t eens begon  Opdat ons niemand scheiden zou 
Verwondren ons daarom.   Gaan wij steeds hand in hand. 
 

Zo staan wij om ons wapen heen,   en zijn wij eenmaal voorgeslacht 
Dat trots en fier getuigt    de fakkel brandt wel door. 
Dat nooit een Pors zijn knieen buigt,  dan staan weer onze kind’ren hier 
Hetzij dan voor God alleen.   Vereend in’t Porsenkoor. 
Meer dan door bloed zijn wij vereend  Geschaard om ’t wapen dat zo fier 
Door liefde en door geest    van onze band gewaagt 
Charlois is onze bakermat    en Porsen, door de eeuwen heen, 
Van oudsher steeds geweest   verbindt en sterkt en schraagt! 
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Na Foeko gaf Jan Naujoks het woord aan Klaas Meijboom die wat extra informatie gaf over 
de financiën en Cor Pors, onze secretaris, vertelde zijn ervaringen van het afgelopen jaar. 
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JAARVERSLAG VAN HET 
SECRETARIAAT OVER 

2005/2006       
 
Ik wil dit verslag erg kort houden.  
 
Het stichtingsjaar 2005/2006 was voor het 
bestuur een bijzonder jaar.  
Op 19 november 2005 was er een vergadering bij Jan Naujoks te Vlaardingen, op 18 
maart 2006 bij Lenie ’t Hart-Pors te Krimpen a/d IJssel en op 19 augustus bij Cor Pors te 
Lieren. De secretaris ontving diverse poststukken waarvan een deel in de 
bestuursvergaderingen zijn behandeld. Deze vergaderingen stonden geheel in het teken 
van de 30e reünie en het opheffen van onze familiestichting Pors. 
 

Ons ledenbestand is het afgelopen 
stichtingsjaar weer verder teruggelopen naar 
132 donateurs, peildatum 04-10-2006. 
De felicitatiedienst, Willem Johan Pors, heeft 
in dit stichtingsjaar weer de nodige 
verjaardags-kaarten verzonden en er tevens 
voor gezorgd dat bij jubilea en andere 

heuglijke gebeurtenissen een kaart of bloemetje gestuurd werd.  
Bij overlijden en ziektes toont onze familiestichting blijk van medeleven door middel van 
een schrijven of een bezoek. Gezien de mogelijkheden van de huidige bestuursleden is het 
vaak onmogelijk om een bezoek te brengen. Wij vertrouwen er op dat de persoonlijk 
geschreven brief van onze voorzitter Foeko daarvoor een goede vervanging is. 
 

In voorgaande jaarverslagen heb ik diverse keren er op 
gewezen dat, om de continuïteit van onze 
familiestichting te waarborgen, het noodzakelijk is dat 
op de belangrijke bestuursposten jongere mensen 
komen. Helaas heeft maar één persoon zich tot nu toe 
daarvoor gemeld hetgeen onvoldoende is. 
In mei 2006 heeft de secretaris, namens het bestuur, 
aan alle donateurs een schrijven gestuurd betreffende 
het voornemen onze familiestichting begin volgend jaar 
op te heffen. Het aantal reacties daarop was ook miniem. 

 De eerst volgende vergadering zal besproken worden hoe de opheffing van onze 
familiestichting in werking kan worden gezet. 
 
Ook dit afgelopen jaar zijn er weer drie “Pors Posten“ verschenen. Ook voor Anneke Pors-
Don is en was het niet altijd even gemakkelijk om de nodige kopij bij elkaar te krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ik wil u voor het beëindigen van het jaarverslag nogmaals vriendelijk verzoeken 
om alle post, uitgezonderd kopij voor de Pors Post, naar de secretaris te zenden, 
hij zal er voor zorgen dat deze bij de juiste persoon terechtkomt.  
 
S.v.p. ook adreswijzigingen doorgeven!       Cor Pors 
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Zo was in een klein uur het officiële voorbij, voeren we de nieuwe Maas af, zagen  
dat de molens van Kinderdijk er nog waren en naderden Dordrecht. 
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  ..…zieke Truus 
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Afmeren en aanmonsteren en afscheid nemen. 
 
 
 
 

Mutaties 
 
Overleden : 
op 12-10-2006 Dhr J.C .Pors 
   Rijnland 381 
   8245 EG Lelystad 
 
Verhuisd:  Fam. A. Pors     
 Van: Gerrit Maritzstraat 3  Naar: Vechtstraat 18 
  Ridderkerk    2987 CX Ridderkerk 
 
  
Verhuisd: Mevr. J. G. Pors- Kroos  
 van:  Gerrit Maritzstraat 3 Naar: ??? 
  2987 XT Ridderkerk  
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Via het internet ben ik aan de onderstaande gegevens  
gekomen. Beiden hebben betrekking op Porsen.      van Cor Pors. 

 
De eerste is van heel ver terug. Of deze Dirck Pors iets te maken heeft met onze 
afstamming zal voorlopig de vraag blijven. 
 

Hoge Heerlijkheid Albrandswaard 
 
Philips, hertoghe van Bourgogne, oorkondt dat Arent, de bastaard van IJselstein, ten 
overstaan van den heer van Gruythuysen, stadhouder en van meester Henric van der 
Mye, Dirck Pors en Adam van Cleve, secretarissen van den hertog en van Dirck Potter 
van der Loo, ten behoeve van Willem van Zwieten een rente van 4 pond vlaamsch op de 
heerlijkheid Albrandswairde heeft gevestigd.  
Gegeven upten XXVIIIen dach van Julio int jair onses heren duysent vierhondert 
vijfendesestich. 
Datering:  1465 Juli 28 
NB: Oorspr. (Inv.nr.30). Transfix van Reg.nr.24. Zegel en contrazegeloorkonder in roode 
was. 

 

Het volgende stuk over de Petrusschool te Boxmeer is ook een groot vraagteken. Het blijkt 
dat ook daar een Pors onderwijs heeft gegeven en wel op een katholieke school. Zo te lezen 
was het een intelligente man maar of hij iets met onze Porsen te maken heeft blijft voorlopig 
een grote vraag. 
 

 
Waar kwam die Petrusschool nou vandaan? 
De eerste school en haar meesters 
De eerste onderwijzer, wiens schriftelijke aanstelling te Boxmeer bewaard is gebleven, 
heette Anselmus Huberts. Hij was uit Grave afkomstig. In 1605 werd hij door schout, 
schepenen en gezworenen van Boxmeer aangenomen om: 
 
"mitt alle nerstigheid dye kynder in godes vresen und goode discipline nae syn beste 
vermeugen institueren, lehren und optrecken daervan ehr tot salaris soll hebben, soo van 
St. Petrus verdienst als lewspacht twintich mate rogge, Mercher maet, noch dry phil. 
gulden van St. Petrus verdienst und acht gulden van dye schemel nabuyren kinder" enz. 
 
Anselmus Huberts had dus tot taak de Boxmeerse kinderen tot o.a. godvrezende en 
gedisciplineerde burgers op te voeden. Hij kreeg daarvoor uit de inkomsten van het St. 
Petrusaltaar in de kerk 20 maten rogge, 3 Philips-gulden en mocht aan de arme kinderen 
uit de buurt voor zijn onderwijs 8 gulden vragen. Dit alles op jaarbasis. Beha1ve 
schoolmeester was Anselmus ook koster en organist in de kerk. In 1615 bekleedde hij 
alleen nog de funktie van koster en organist. In 1635 stierf hij aan de pest. 
 
De oudst bekende school stond op de weg naar de Weyer.  
Er is geen afbeelding van. We kennen de namen van een aantal meesters: 
-1615 Gerrit Leenen 
-1616 Joachim Verheyden, ook organist 
-1629 Jan Bysterveld, organist, koster en secretaris. 
-1635 "Meester" Wynand Pors uit Huisen, bij wijze van uitzondering een bestudeerd man. 
Hij gaf ook les in oude talen. Hij was koster en organist. Wynand stierf in 1637 aan de 
pest. 
-1638 Simon Vaeght, tevens organist 
-1650 Reynier Michels, organist 
-1658 Michiel Cox, tevens koster. Hij had een jaarinkomen van f50, -. Dit werd hem 
soms om de twee jaar uitbetaald, als de gemeente niet zo goed bij kas was. 
-16..-1821 Het schoolmeesterschap is in handen van de familie van Beckum 
-1727 Petrus van Beckum 
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Aan alle betrokken Directe- of Indirecte Porsen, 
  
Zo zal, beste mensen, dit onze laatste Pors-Post zijn. Partir c'est mourir un peu, zo zegt 
de Fransman: Vertrekken is een beetje afscheid nemen. Bij vertrekken hoort ook afscheid 
nemen. Dat doen wij dan eigenlijk ook met deze editie van ons familieorgaan. Wij stellen 
ons voor, dat er in de loop van het jaar nog een zakelijke brief volgt over de afwikkeling 
van onze stichting, maar die draagt dan toch een ander karakter als deze Pors-Post. 
  
Ja, afscheid nemen. Er is veel waar wij afscheid van nemen: natuurlijk, wij zeggen elkaar 
gedag, waarbij wij hopen, dat velen uwer elkaar toch nog wel vaker zullen ontmoeten, al 
is het alleen maar uw directe familie. Maar daarnaast zijn er in de loop van de dertig jaar 
familieverband ook bepaalde banden gegroeid, die je niet graag meer zou missen. 
Natuurlijk verschilt dat van persoon tot persoon, maar wij hebben toch wel geconstateerd, 
dat er contacten zijn ontstaan van langere duur. 
 

Afscheid moeten wij ook nemen van de geweldige reünies, die wij gedurende die dertig 
jaar hebben beleefd. Ik heb die ook al in mijn jaarrede gememoreerd : wat een 
hoogtepunten waren dat in ons familiegebeuren! Wat een ontroerende, hartverwarmende 
ontmoetingen waren dat! En wat hebben wij soms versteld gestaan van de prestaties van 
velen van ons: toneelspel, beroepsvertellingen, kunst om om te gaan met naald en draad, 
hobby’s uitleven enzovoort. 
 

Tot het afscheid hoort ook het stoppen van het familieblad, de Pors-Post. Hoevelen 
hebben niet hoeveel uren aan de vulling daarvan gewerkt en hoevelen hebben niet met 
veel plezier de Pors-Post gelezen! In de loop van de tijd veranderde de inhoud wel, want in 
het begin was er veel meer informatie over ons geslacht, genealogische informatie, 
nagespeurd door Henk Pors, Foor Vos, Kees Gravendaal en anderen. Uren brachten zij 
door met bezoeken aan gemeentearchieven en het lezen van doopregisters. 
En meestal kwam men dan weer uit bij de eigen stamboom, die begon met Leendert 
Jonge Pors, zo rond 1520 te Dordrecht. 
De laatste jaren was het meer een gezellig familieblad geworden, verluchtigd met vrolijke 
plaatjes. 
Bovendien werden wij op de hoogte gehouden van het wel en wee van allen, die bij onze 
familiestichting waren aangesloten. 
  
Afscheid nemen ook van de felicitatiedienst. Hoeveel kaarten en brieven heeft deze 
werkgroep in al die jaren niet verzorgd ! De (ouderwetse) PTT zal het de komende tijd wel 
merken, dat hun omzet zal dalen! 
  
Kortom: met het stoppen van onze activiteiten wordt er op meerdere punten afscheid 
genomen. 
Maar wat blijft, dat zijn de herinneringen aan een hele plezierige tijd. Heel veel 
herinneringen, zowel bij alle Porsen, die van de vruchten genoten als bij hen, die het 
voorrecht hadden op de werkvloer van de familiestichting bezig te zijn. 
  
Nu staan wij voor een nieuwe periode, maar ik herhaal: ik hoop en geloof zeker, dat wij, 
elk op zijn/haar eigen manier en elk naar zijn/haar eigen gave genoten hebben. En ook 
in die nieuwe periode blijft het devies van onze Familie Stichting Pors waar, een devies 
wat ook steeds herhaald werd op onze bijeenkomsten:  

"Zijn getrouwheid is van geslacht tot geslacht ". 
Fier stond ons vaandel vooraan op de reünies, fier dragen wij dat mee in onze 
levensbagage. 
  
Tot slot spreek ik, namens het gehele bestuur, de wens uit dat het u allen goed moge 
gaan! 
 

A Dieu!                Foeko Pors (voorzitter)  
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DE ”BARENDRECHTSE BRUG”. 
 
Onze stamvader Lenaert Lenaersts de Jonge Pors en onze stammoeder Aechtge 
Adriaens Porre woonden in het dorp Charlois, gelegen onder de Nieuwe Maas op het 
eiland IJsselmonde, dat nu ingesloten ligt in Rotterdam. Een gedeelte van hun 
nakomelingen vertrokken naar het noorden van de Nieuwe Maas en een ander 
gedeelte naar Voorne Putten / Hoekschewaard ten zuiden van de Oude Maas. De 
nakomelingen die vertrokken naar het zuiden van de Oude Maas noemen wij de Oud-
Beijerland tak. Om in vroegere tijden de Oude Maas te kunnen oversteken moest 
men gebruik maken van de bestaande veerdiensten. Een van deze veerdiensten was 
o.a. Rhoon / Goidschalxoord. De bevolking vond echter dat er een snellere 
verbinding zou moeten zijn tussen Voorne Putten / Hoekschewaard en de belangrijke 
stad Rotterdam. Na veel wikken en wegen besloot de overheid tot de bouw van de 
Barendrechtse brug, gelegen tussen Barendrecht en Blaaksedijk. In eerst instantie 
werd de brug voorzien van één draaibaar bruggedeelte. Toen de schepen en het 
scheepsverkeer groter werd besloot men om de Barendrechtse brug te voorzien van 
een hefgedeelte, men zei toen dat het de grootste van Europa was. Tevens was deze 
brug voorzien van tramrails zodat de RTM een verbinding kon onderhouden van 
Rotterdam tot Zeeland, dit alles samen met diverse bootverbindingen. 
Vanuit het zolderraam van het huis van mijn oma, Jacoba Pors-van Vuuren, 
wonende aan de Mollekade te Blaaksedijk kon ik de Barendrechtse hefbrug goed 
zien. Deze brugverbinding is ook van groot belang geweest voor de Porsen! Met de 
sterke toename van het auto verkeer en de vele files die daardoor ontstonden werd er 
besloten om dit unieke monument te slopen en te vervangen door de 
Heinenoordtunnel. 
Er is in 1988 door Peter Pot een mooi historisch boekwerk met fraaie foto’s over deze 
legendarische Barendrechtse brug uitgebracht . Het heeft me de nodige moeite gekost 
om dit boekwerk op de kop te tikken maar via websits www.2dehands.nl en 
www.marktplaats.nl ben ik daar toch in geslaagd. 
 
Hieronder een foto van de oude draaibare brug en daaronder die van de hefbrug.  
                                                                            
 
    

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                          Cor Pors 
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Ontstaan/betekenis van de naam Porre / Pors 
 
 

Nog éénmaal, voor het nageslacht, de betekenis van onze naam. Henk Pors, grondlegger 
van onze Familiestichting Pors, heeft daar verschillende stukken over geschreven. Hier 
onder een gedeelte ervan. 
 

De naam Pors is uit de naam Porre ontstaan. Met die geslachtsnaam worden wij in de 
oudste akten van Charlois aangeduid. Het is vrij aannemelijk dat Lysbeth Jan 
Porrendochter (15e eeuw) tot ons voorgeslacht behoorde. 
Maar eerder, rond het jaar 1385, is er een aantekening van de ons oudst bekende 
naamgenoot nl. Jan Porren. In het Klepboek van de gemeente Dordrecht over de jaren 
1200-1572 is een akte gevonden. Deze akte, opgemaakt door Willem Bener, Ghiselis 
Wapenaar en Jacob Moelnaer, vermeld dat zij goederen hebben laten vervoeren in het 
schip van Jan Porren en dat hij was overvallen en leeggeplunderd. 
 

De naam Pors kan gemakkelijk zijn ontstaan door het gebruik om het begrip “zoon’” of 
“soon” door een z of s aan te duiden: Porrez dan wel Porres. Wat in het dagelijkse 
spraakgebruik wel Pors geworden zou kunnen zijn.  
In het  Middelnederlandsch woordenboek wordt Porre op één lijn gezet met Pors als 
vermoedelijk zelfstandig naamwoord.  
 

In het Duits, Frans en Engels kennen we “pore” . Het “Pore” komt zeer waarschijnlijk uit 
het Latijns-Griekse “Porus” wat DOORGANG betekent. 
In het Nederlandse woordenboek wordt uitleg gegeven van het woord “Pors” het woord 
Pors blijkt verwant aan woorden als: Pos, Posse, Posselen, Possem, Post, Pots en 
waarschijnlijk ook aan Porst. Ook in het Noors en Zweeds komt het woord Pors voor. 
 

In de Achterhoek diende het woord “pors” voor Myrica Gale => de gagel: een aromatisch 
geurende smalbladige struik met wortelknolletjes die vooral in venen (vochtige heiden en 
duinvalleien) groeit. Men neemt aan dat het woord “pors” ook bewaard is in de 
Brabantse naam Postel (uit Postelo) en in de Noorse geografische namen Porsanger en 
Porsgrund. 
 

In de middeleeuwen was “pors” het middel om het bier op smaak te brengen i.p.v. hop. 
Tegen het eind van de vorige eeuw werd nog op sommige plaatsen in Engeland bij het 
bierbrouwen gagel of pors gebruikt.  
Uit het internet woordenboek Wikipedia: Myrica gale: De struik was zowel een 
medicinale als toverplant en werd bijvoorbeeld bij kiespijn gebruikt. De struik is ook 
insectenwerend. Daarnaast wordt de plant toegepast bij het leerlooien en de gele 
bloemknoppen als verfstof gebruikt. 
Ook wordt de struik vanwege de bitterstof in de bladeren in plaats van hop gebruikt bij 
het brouwen van het Duitse Grutbier, dat daardoor langer houdbaar is. In Denemarken 
worden de twijgen gebruikt bij het bereiden van de zachte Gagel-jenever (Porsesnaps). 
In het bezoekerscentrum bij natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout staat een 
gagelbier op de kaart.  
 

Kiliaan (Nederlands-Latijnse woordenboek) heeft het over woord “pors” en “porse” als 
over bors en beurs in de zin van broederschap, genootschap. Hij heeft het over een 
“porsgezel”. 
 

In het Oosten van de Bommelerwaard en in Noord-Brabant bedoelde men 
met het woord “pors” waarschijnlijk persing of druk. Ook in de Kempen 
was “pors” een bijvorm van pers. 
 

En voor de vissennaam Pos werd ook “Pors” gebruikt. 
 

U kunt trots zijn op de naam Pors. 
 

 

Groetjes Anneke Pors 
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Herkent u ze nog? 
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JULI 1977 – EERSTE JAARGANG NO.1 
 
GENEALOGISCH FAMILIEBLAD, GEWIJD AAN HET GESLACHT P O R S  

 

(Verschijnt tenminste 4x per jaar) 
 

Abonnementsprijs ƒ 10.- per jaar, over te maken op giro 1561633 van H. Pors – Wingerd 184 
te Capelle aan den IJssel, telefoon 010-502080 
 
 
EEN EIGEN FAMILIEBLAD, MAAR…. 
 
Een eigen familieblaadje, in de goedkoopst denkbare uitvoering om de kosten zoveel mogelijk 
beperkt te houden. Geen duur papier, geen dure lay-out, geen dure foto’s. maar toch: het kost 
wel geld. Vandaar dat wij aan degenen die dit blad voortaan wensen te ontvangen een 
bescheiden bijdrage van een tientje per jaar moeten vragen. 
 
Op de genealogische informatie die wij in de afgelopen tijd aan de ons bekende adressen 
hebben gezonden, is door velen gereageerd. Wij neen aan dat deze mensen ook interesse 
hebben voor voortgaande informatie. 
 
Helaas moeten wij nu wel besluiten dat zij die geen reacties hebben getoond ook geen 
interesse meer hebben voor verder toezending van genealogische gegevens over het geslacht 
Pors. Als wij ons daarin toch vergissen – en wij hopen dat zulks het geval is – dan behoeft 
men ons maar een briefkaartje te sturen om van verdere toezending – o.a. ook van dit blad – 
verzekerd te zijn. 
 
 
FAMILIREÜNIE OP ZATERDAG 24 SEPTEMBER ! 
 
Op zaterdag 24 september a.s. houden wij een eerste familiereünie waarbij alle Porsen van 
harte welkom zijn. Nadere gegevens komen in ons volgende blad. Houdt die dag vrij. We 
hebben heel wat in petto! 
Wie aan deze organisatie van dit evenement wil medewerken of goede ideeën heeft, stelle zich 
met ons in verbinding. 
 
 
 
Zo zag de voorpagina van de allereerste PORS-POST eruit. Op de volgende pagina’s 

foto’s die in de loop der jaren op verschillende reünies zijn genomen. Natuurlijk 
kunnen we niet alles plaatsen, maar het is een goeie indruk van… Te beginnen met 

de groepsfoto. 
 
 


