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www.pors-familiestichting.nl 
(Door Cor Pors) 

Ja ja, de FSP zit op het wereld wijde web. Sinds april 2004 
beschikt onze familiestichting over een eigen website. De bedoeling 
is om via deze website Porsen, waar dan ook in de wereld, te 
informeren over onze familiestichting en alles wat daar mee te 
maken heeft. Voor genealogische gegevens en/of andere vragen kan 
iedereen (e-mail)contact met mij opnemen. 
Het vinden van onze site, via de bekende zoekmachines, is nog niet 
optimaal maar wij proberen dat te verbeteren. Door de site 
regelmatig te bezoeken krijgt hij extra “hits” waardoor deze 
gemakkelijker via zoekmachines te vinden is. Natuurlijk leidt mond 
op mond “reclame” tot extra bezoekersaantallen. 
Voor diegene onder ons die geen computer met internet hebben 
zouden misschien kinderen/buren en of kennissen een mogelijkheid 
zijn om eens bij te kijken. 
We hopen op veel reacties op deze site. Positieve reacties vinden 
wij fijn. Negatieve reacties daar houden wij niet van, maar van 
opbouwende kritiek wel. Daar kunnen we weer van leren.  

U kunt ze mailen naar: c.t.pors@zonnet.nl 
Het is de bedoeling dat wij na één jaar gaan evalueren en kijken of 
het zinvol is onze site op het web te laten staan. Dus geef het door 
aan al uw familieleden die met de Porsen verwant zijn. Het zou erg 
zonde zijn als na een jaar blijkt dat de vele uren werk die er 

inzitten en zijn gedaan door 
zoon Jan-Egbert, voor niets 
zijn geweest.  
Hij heeft het helemaal 
belangeloos gedaan, waarvoor 
het bestuur hem hartelijk 
bedankt.  

Jan-Egbert geconcentreerd achter de pc. 
 
 
 

 

Deze Pors-Post is iets dunner dan de laatste keren, 
maar daarom niet minder interessant! Erbij zit het 

aanmeldingskaartje voor de reünie …. vul het in en doe 
het op de bus. O ja,, Zijn er geslaagden onder ons? 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
Heeft u iets meegemaakt? Vertel het ons. 

 
 

  

COLOFON 
 
Voorzitter: 
Foeko Pors 
Eemstein 201 
3332 NL   Zwijndrecht 
tel.: 078-6129879 
email: f.pors@tiscali.nl 
 
2e Voorzitter 
René Pors 
Brahmstraat 28 
2901 HG  Capelle a/d IJssel 
tel.: 010-2021032 
email: rene.pors@planet.nl 
 
Penningmeester 
Klaas Meijboom 
Van Rouwenoortstraat 9 
6721 TT   Bennekom 
tel.: 0318-415893 
email: meijben@freeler.nl 
 
Secretaris 
Cor Pors 
Lierdererf 6 
7364 BE   Lieren 
tel.: 055-5062777 
email: c.t.pors@zonnet.nl  
 
Algemeen Adjunct 
Dirk Pors 
Ring 479 
3195 XJ   Pernis 
tel.: 010-4169694 
 
Reüniecommissie 
Jan Naujoks    (Voorzitter) 
Mozartlaan 29 
3131 ET   Vlaardingen 
tel.: 010-4347981 
 
Truus Pors-v/d Lecq 
Eemstein 201 
3332 NL   Zwijndrecht 
tel.: 078-6129879 
 
én felicitatiedienst 
Willem-Johan Pors 
Ring 479 
3195 XJ   Pernis 
tel.: 010-4169694 
willemjohan.pors@12move.nl 
 
Foto archief 
Lenie ´t Hart-Pors 
Rondweg 58 
2922 EW   Krimpen a/d IJssel 
tel.: 0180-515854 
 
Redactie 
Anneke Pors 
Mozartlaan 18 
3131 ES   Vlaardingen 
tel.: 010-4356827 
email: apors@chello.nl 

Schrijf, bel of mail. 
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Reünie zaterdag 2 oktober 2004 
Delta Hotel Vlaardingen 

 

Zoals u in de Pors Post nr. 85 pagina 2588 heeft kunnen lezen wordt de reünie gehouden op de 
schitterende locatie aan de Maas. Het Delta Hotel heeft bij de Porsen een historie, want voorheen 
kwamen we er regelmatig met een reünie. Alleen is het Hotel na de verbouwing nog interessanter 
geworden voor de Porsen. Je zou alleen al voor het uitzicht/panorama komen 
en vergeten dat je er bent om de Porsen weer te ontmoeten. 
Er is altijd wel wat te zien. 
Grote en kleine schepen, slepers, binnenschippers, 
containerschepen, zeilbootjes of passagiersschepen en 
niet te vergeten de raffinaderijen aan de overkant. 
MAAR we komen bij elkaar om te ontmoeten, herdenken 
en een gezellige dag te maken met inbreng van Porsen en 
anderen.  
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
U wordt verwacht vanaf 9.30uur. De reünie begint om 10.30uur. Probeer vroeg te komen zodat u 
vóór de reünie begint al kunt genieten van ontmoeting, koffie en het geweldige uitzicht. 
Verder heeft het ochtend programma de gebruikelijke onderdelen en rekenen we weer op de mooie 
muzikale inbreng etc. Omdat we in het Delta Hotel de beschikking hebben over 3 aparte ruimten, 
geeft het de extra mogelijkheid direct voor de lunch een langere pauze te maken met extra 
aandacht voor elkaar en voor de foto´s, de genealogische tafel en de computer van Cor Pors. 
 

Tussen 12.30 en 14.00 uur ook nu een buffet lunch. 
 

Aansluitend, in een aparte zaal, een prachtige presentatie van Natuurmonumenten. Voorzitter 
Foeko heeft dit al gehoord en gezien en was zo enthousiast dat we ons gelukkig prijzen dat we er 
nu samen op de reünie van kunnen genieten. Namens Natuurmonumenten wordt één en ander 
verzorgd door de heer Peter Hakkesteegt. 
We hopen ook weer op een “Pors en zijn hobby” en natuurlijk de verloting. Ter afsluiting worden er 
nog enige Porsen in het zonnetje gezet. 
Ingesloten vindt u het inschrijvingsformulier. VUL HET DIREKT IN EN STUUR HET OP. 
We hopen weer met een grote groep aanwezig te zijn. 

Jan Naujoks 
 

 
Auto Route: Ook nu bij Vlaardingen West(afrit 8) van de autoweg af en links de rijksweg onderdoor(alsof u 
naar IBIS gaat). Nu gaat u rechts met de bocht mee de Marathon weg op. Ca 1500 meter rechtdoor. Na het 
oversteken van de spoorwegovergang links aan houden de Deltaweg op. 
Na ca. 1500 meter rechtsaf de Bartholomeus van Buerenweg op. Doorrijden tot T-kruising => rechtsaf is het 
Delta Hotel met voldoende parkeergelegenheid. Let op: er wordt op snelheid gecontroleerd!!! 
Met de trein: u stapt uit bij station Vlaardingen Centrum. Rechtsaf over het spoor. Loop rechtdoor de 
Westhavenkade uit naar de Maas. Vervolg rechts af uw weg langs het water naar het Delta Hotel, wat u 
schuin links voor u ziet liggen. (looptijd ca 8 minuten en dan staat de koffie voor u klaar!) 
Mocht het een probleem zijn om dat stukje te lopen, laat het ons weten. 
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In memoriam: Cornelia Pors 
 

Op 28 juli 2004 overleed mevrouw Cornelia Bos – Pors, sedert 30 mei 1982 
weduwe van Pieter Bos. Zij is 85 jaar geworden. Helaas bleef het echtpaar 
kinderloos.  
Op verzoek van haar zuster Jeanne, nu het nog enig levende kind van zes 
kinderen uit het gezin van de Aardappelen- groente- en fruithandel Pors te 
Rotterdam, heeft de voorzitter van onze familiestichting tevens in zijn 
hoedanigheid van emeritus voorganger de crematieplechtigheid geleid. 
De plechtigheid vond plaats in Rotterdam en daarin werd stilgestaan bij de 
familiespreuk: ”Zijn getrouwheid is van geslacht tot geslacht” alsook “bij Hem, 

die Liefde is en geeft en wiens handen en voeten wij in ons aardse leven mogen zijn”. 
 

Corrie heeft op haar wijze in haar leven getracht er voor elkaar te zijn en in alle eenvoud de liefde 
gestalte te geven in de zorg voor de naasten. 
De druk bezochte plechtigheid gaf er blijk van dat Corrie een 
geliefd mens was. 
 

Dat zij, toegevoegd aan haar voorgeslacht, moge rusten in vrede. 
 
 

 
 

 
 
 
        

Door Cor Pors 
 

JANNETJE PORS, geboren WITTE, is die morgen al heel vroeg opgestaan, want 
zij moet naar Rotterdam, aan de overzijde van de Maas. Het is nog een flink eind 

lopen naar het veer van Katendrecht, vanwaar de veerman haar zal overroeien 
naar de Rechter-Maasoever. Die nacht heeft zij zuchtend, wenend en biddend 
doorgebracht, want zij staat voor een opgave die haar moederhart verscheurt. 
Zij zal de notaris in Rotterdam moeten vragen een akte op te maken, waarin zij 
haar jongste zoon Bastiaen onterven zal. 

Ach, leefde haar man Adriaen Lenaertsz. nu nog maar of haar schoonvader 
Lenaert Lenaertszoon, dan zou het misschien niet zover gekomen zijn, die hadden wellicht nog wel 
raad geweten. En dat hadden ook haar andere kinderen gezegd: “Moeder, als vader nog leefde, 
zouden we nu niet zo in de ellende zitten. Vader had wel raad geweten, of anders Opa wel. 
Maar nu jaagt Bastiaen ons hele vermogen er doorheen. Hij is een echte zuipschuit, een 
dronkelap, een bedrieger die zijn eigen familie besteelt en naar de ondergang brengt!”  
Maar Jannetje had Bastiaen veel te lang de hand boven het hoofd gehouden. De jongen zou zijn 
wilde haren nog wel verliezen. Alles zou nog wel goed komen. Maar hoe dikwijls had hij al geen 
beterschap beloofd, aan haar, aan de dominee en aan de kerkenraad. Maar de kerkenraad had 
tenslotte moeten besluiten hem van de Tafel des Heeren te weren en van al zijn goede voornemens  

In gedachten neem ik U mee naar de 
9e maart van het jaar 1649. 
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en beloften was niets terecht gekomen. 
“En nou is het: afgelopen” hadden haar kinderen gezegd, toen Bastiaen voor de zoveelste keer 
weer schulden had gemaakt en zelfs het erfdeel van zijn broers in onderpand had gegeven. Zijn 
eigen erfdeel had hij allang verteerd en nu begon hij notabene het bezit van zijn broers te 
verzuipen.  
“Moeder, je gaat nu naar de notaris om hem te onterven; als je het niet doet, dan gaan we 
er allemaal aan!” Jannetje had moeten toestemmen, want het was waar wat de kinderen zeiden, zo 
ging het niet langer. En nu is zij dan op weg naar de notaris in Rotterdam, zuchtend en wenend. 
Het ging inderdaad niet goed met de jonge Bastiaen. Hij was meer in de herberg te vinden dan op 
het land. Bijna elke dag was hij dronken en dan konden alle bezoekers van de herberg rekenen op 
zijn vrijgevigheid: “Geef ons allemaal nog maar eens een brandemoris en een pot warm 
gemberbier”. En de bezoekers van de herberg dronken hem vriendelijk toe. Want was hij niet de 
kleinzoon van de rijke Lenaert Lenaertszoon, een van de meest welgestelde boeren van Charlois? 
En de jonge Bastiaen genoot van de in zijn ogen zo respectvolle bejegening van zijn  
dorpsgenoten en had niet door dat velen achter zijn rug in hun vuistje lachten: ”Ha, die Porsen. Nu 
hadden zij ook eens een zwart schaap in hun familiewapen. . . . 
Maar de jonge Bastiaen, dat zwarte schaap, merkte dat allemaal niet op. Hij zou die boerenpummels 
wel eens even laten zien wie er zich hier kon veroorloven de grote bink uit te hangen.... 
 
En nu loopt zijn moeder over de lange zandweg van Charlois naar Katendrecht. Zij ziet niet hoe het 
eerste groen de velden al begint te bedekken. Zij hoort het geroep van de tureluur niet en merkt 
het buitelen van de kieviten niet op. Haar gedachten zijn bij haar zoon. Haar hart is niet vervuld 
van boosheid maar van deernis. Want zij is toch moeder. . . . 
De notaris hoort haar verhaal verbijsterd aan. Bastiaen heeft een schuld van driehonderd gulden 
aan de oude Cornelis de Man, zevenhonderd gulden aan Catharina Veldhuysen, vierhonderd gulden 
aan de Rotterdamse koopman Johan Reyners, driehonderd en veertig gulden en zes stuivers aan de 
Charloisse herbergier Bastiaen Bastiaens Outraet. 
Formidabele bedragen voor die tijd, waarin het loon van een landarbeider nog geen driehonderd 
gulden per jaar bedroeg. Voorts blijkt Bastiaen land van zijn broers in onderpand te hebben 
gegeven, een ernstig strafbaar feit!  
De notaris doopt zijn ganzenveer in de galnoteninkt en schrijft alles op. En daarna onderneemt 
Jannetje weer de terugreis naar Charlois en het lijkt wel of de weg veel langer is geworden. 
 

Drie jaar later, in 1652, staat zij aan het graf van haar zoon. De jonge Bastiaen werd maar 31 jaar. 
Ja, drank maakt meer kapot dan u lief is. En ook nu kunnen we nog iets van dat intense verdriet van 
deze moeder navoelen. Driehonderdvijftig jaar later hebben we het er nog over, want de magi-
straten hebben de zonden van de jonge Bastiaen nauwkeurig opgetekend. We kunnen het in het 
Gemeentearchief allemaal nog steeds in geuren en kleuren nalezen. Want wij mensen, wij houden de 
zonden van onze medemensen nauwkeurig bij. Wij schrijven ze op en geven ze zelfs door aan het 
verre nageslacht…… 
 

"Wat je goed doet, grif dat in marmer, wat je verkeerd doet, dat gaat niet teloor, daar zorgen die 
anderen, je vrienden wel voor", zegt een oud gezegde. Wij mensen, zeggen tegen elkaar: "Ik zal het 
je vergeven, maar vergeten kan ik het niet". 
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Zoon Mark getrouwd met Lina……….. 
in Griekenland!  

(Door Albert en Peggy Pors) 
Links ziet u de aankondiging/uitnodiging van het voorgenomen huwelijk van Mark en 
Lina. En omdat Mark had besloten het Grieks Orthodoxe geloof aan te nemen werd 
hij op woensdag 2 juni gedoopt en natuurlijk wilden wij bij beide gelegenheden 
aanwezig zijn. Dus op naar Athene. 
 
Woensdag 2 juni 2004 De doop.      
Omdat ook in Griekenland de doop van een 37-jarige niet vaak meer voorkomt werd 
het voor alle aanwezigen wel een heel speciale gebeurtenis, zelfs voor de priester.  
De plechtigheid werd gehouden in het kerkje van een oud klooster (Agia Filotheni] 
in Ekali een uur rijden van Athene. Hier ondervonden we toch wel iets van andere 
tijden en gewoonten en van de zuidelijke “benadering”. De taxi bracht ons (zijn 
vader met echtgenote en halfzus Saartje) een heel eind in de goede richting, maar 
toen de chauffeur na anderhalf uur het kerkje nog niet kon vinden vroeg hij ons 

heel beleefd uit te stappen en te voet verder te gaan. "we waren in de buurt"!! Na veel vragen hebben we het 
uiteindelijk gevonden. We waren te vroeg … het terrein was nog dicht, maar na lang bellen konden wij 
eindelijk het klooster betreden. Na een poosje kwam er dan toch leven in de brouwerij. Er verschenen twee 
heel oude nonnetjes en werden er een aantal kaarsen aangestoken. Het doopvont werd gevuld met water en 
ineens was er -in vol ornaat- de priester die de plechtigheid zou leiden. Ook Mark, zijn aanstaande bruid en 
verdere familie waren inmiddels gearriveerd.  
 
Het begon eerst met het invullen en tekenen van aktes. Er volgde een langdurige ceremonie 
door de priester. Het lezen uit de bijbel en kussen van bepaalde iconen door Mark. Naast 
Mark stond zijn “Godfather” die hem gedurende de hele ceremonie begeleidde. 
Tenslotte moest Mark een tekst in oud en nieuw Grieks opzeggen wat hem uitstekend 
afging. Kort voor de doop moest Mark zich verkleden in een wit lang kleed en werd 
door de priester rijkelijk met olie ingesmeerd.  
De priester las bijbelteksten voor en de twee nonnen zongen zachtjes op de 
achtergrond. Daarna werd Mark driemaal ondergedompeld met tot slot een ronde 
om het doopfont.  
 
Hoewel vooral de Griekse familie erg blij was met deze doop voelde ik me toch enigszins vreemd en moest 
denken aan een oude familie gebeurtenis.  
Mijn grootouders, van oorsprong uit het dorp Hoogvliet, waren zeer aan een vaste kerk gebonden. Toen de 
oudste broer van mijn vader in Den Haag trouwde met een katholieke vrouw was het gedaan met het 
gelukkige familieverband. De oudste zoon was niet meer welkom bij zijn ouders. Ik zelf heb mijn oom nooit 
gekend en pas onlangs bij één van onze familiereünies ontmoette ik zijn zoon - een volle neef - voor het eerst 
na circa zestig jaar. 
Nu maakte ik zelf mee dat mijn, niet gedoopte, zoon het Grieks Orthodoxe geloof had aangenomen. Maar als 
je respect hebt voor elkaar hoeft er tegenwoordig geen verwijdering plaats te vinden, 
 
In een bij het klooster behorende kapel werd hij gezegend en ontving van zijn “Godfather” een mooi wit 
gouden kruisje ter herinnering. Na afloop gingen we naar het huis van Lina’s ouders voor een heerlijk diner. 
En ondanks de taalbarrière werd het toch een heel gezellige avond.  
 
De dagen na de doop brachten de jongelui, vrienden, collega’s en andere familie door op een van de eilanden 
voor de kust, waar ook de vrijgezellenavond werd gehouden. Wij hadden er voor gekozen in Athene te blijven 
en hadden 2 heerlijke dagen in een prachtige stad met veel bezienswaardigheden.  
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In begin juni is het weer bijzonder aangenaam. Athene is al in de ban van de Olympische Spelen. Overal wordt 
gebouwd en de wegen verbeterd.  
 
Trouwen 
Zaterdag 5 juni 2004 was het dan zover. De dag van de bruiloft. Deze plechtigheid werd in de tuin van de 
ouders van Lina, waar zij een eigen kapel hebben, gegeven.  
De trouwerij is een bijna kerkelijke aangelegenheid waarbij de Griekse kerk ook de burgerlijke formaliteiten 
verzorgd. Alleen de ouders, broers en zusters en getuigen bevonden zich in de kapel.  
 
Vooraf een lange ceremonie, door dezelfde priester die de doop had verzorgd, met op de achtergrond ter 
ondersteuning een voorzanger. De gehele plechtigheid was in het Grieks en veel handelingen voor ons niet te 
volgen. Gelukkig had het bruidspaar een generale gehouden daarbij dankbaar gebruik makend van ons 
filmtoestel. We waren dus min of meer op de hoogte van de 
dingen die kwamen.  
Kort voor het ja-woord kregen Mark en Lina een soort koord 
om hun hoofd (zie foto) als een symbool dat het echtpaar 
met elkaar verbindt. Dit veelkleurige koord was zoals de 
traditie voorschrijft door de bruid zelf gemaakt. Door één 
van de getuige werden de trouwringen aan de vinger 
geschoven. Echter niet éénmaal, maar driemaal. Ook nu 
volgde er een ronde om het altaar en nu waren zij man en 
vrouw. Het echtpaar werd gefeliciteerd, de bruidstaart 
aangesneden en het tuinfeest kon beginnen.  

 
Er was gevraagd geen speeches, toneelstukjes of dergelijk te 
houden ook al in verband met het taalprobleem. Maar om helemaal 
niets te doen leek ons toch iets te ver gaan. En daarom hebben we 
in prachtige Volendamse kostuums bij de Drie Molens in 
Leidschendam een Nederlandse klompendans op Griekse muziek 
opgevoerd. Van het resultaat werd een clip gemaakt en op een DVD 
gezet. Deze verrassing werd op een in haast in de tuin geplaatste 
TV afgespeeld. We hadden er veel succes mee. Niet alleen bij de 
Griekse familie maar ook bij het echtpaar dat met open mond en 
stomverbaasd ons Nederlands-Grieks dansje bekeek. Zo werd het 
een echt en gezellig huwelijksfeest tot in de kleine uurtjes. 
 

Al de volgende ochtend zat het er voor ons weer op, afscheid genomen en gauw nog wat Olympische Spelen 
souvenirs gekocht. Op de terugvlucht waren we in gedachten en hopen dat Mark en Lina een gelukkige 
toekomst tegemoet gaan.  
 
NB. Natuurlijk wensen ook wij van de F.S.P. Mark en Lina veel geluk en bedanken Albert en Peggy voor hun 
verslag èn de info hieronder. 
 
Nu nog enige informatie voor de genealogen onder u. 
 
Mijn naam is Albert Pors geboren 21 maart 1938 in Den Haag. Gedoopt in de Grote of  St.-Jacobskerk aldaar. 
Ik ben de kleinzoon van Hendrik Pors geboren 29 september 1875 in Hoogvliet en op 19 mei 1904 aldaar getrouwd 
met Aagje Langstraat, geboren 4 februari 1876 eveneens in  Hoogvliet. 
Zoals vele familieleden verlieten ook zij Hoogvliet en vertrokken naar Vlaardingen waar in 1904 hun eerste kind 
zoon Arie werd geboren. Al na een jaar verlieten zij Vlaardingen en gingen naar Den Haag waar resp. Kleis (1906) 
Bertus (1908) en Cornelia (1909) werden geboren.Mijn vader is Bertus Pors die 21 juli 1931 in het huwelijk trad 
met Frieda Johanne Tönsmann geboren 9 april 1908 in Bielefeld Duitsland. Zij kregen twee zonen Hendrik 
Theodor (1932 vernoemd naar de beide opa’s) en Albertus (1938).  
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Ik (Albert) trouwde voor de eerste keer op 18 oktober 1966 met Johanna Schnepper. Wij kregen 2 kinderen.  

1) Mark Albert Pors, geboren in Den Haag op 4 april 1967, getrouwd op 5 juni  
 j.l. 2004 in Athene met Lina Theodorou. Zij is geboren op 23 maart 1970  
 te Athene.  
2) Katelijn Pors, geboren op 22 november 1975 te Leidschendam en getrouwd op 

28 april 2000 met Michiel Langeveld.  
Zij hebben een zoon Joppe geboren 10 oktober 2001 en een  
dochter Minette geboren 31 oktober 2003 beiden in Zoetermeer.  

Mark en Katelijn hebben een half zus Saartje Oldenburg geboren 1 november 
1978 te Zoetermeer. 
Zelf ben ik al weer 20 jaar (21 maart 1984 te Renkum) gelukkig getrouwd met 
Peggy Veer, geboren op 18 oktober 1941 te Bandoeng N.I. 

 

Van pas getrouwd….. 
 
 
 
 

.….naar 50 jaar getrouwd! 
 

Op 19 mei 2004 waren Foeko en Truus Pors 50 jaar getrouwd, een heugelijk feit, waar we ook in de 
Pors-Post even bij stil willen staan. 
Zowel Foeko als Truus zijn beiden al vanaf de oprichting verbonden aan de familiestichting. Foeko 
vele jaren als vice-voorzitter en sinds 2001 voorzitter. Truus maakt jaren deel uit van de 
reüniecommissie, geen gemakkelijke taak om jaarlijks een reünie te organiseren. We kunnen 
achteraf constateren dat de commissie heel goed werk doet, gezien de gevarieerde en gezellige 
reünies in de afgelopen jaren. 
Niet onvermeld mag blijven dat Foeko naast het voorzitterschap schitterende persoonlijke brieven 
schrijft aan alle oudere aangesloten stamgenoten op hun verjaardag of bijzondere gebeurtenissen. 
Deze speciale aandacht op hoogtijdagen wordt zeer op prijs gesteld en gewaardeerd.  
Samen met hun kinderen, 
kleinkinderen, familie en vrienden 
hebben zij deze 50 jarige 
mijlpaal tijdens een gezellig 
tuinfeest gevierd en herdacht. 
Namens de Familiestichting 
hebben Klaas en Ada Meijboom 
op 19 mei jl. het bruidspaar 
persoonlijk in hun huis te 
Zwijndrecht de hartelijke 
gelukwensen overgebracht 
uiteraard vergezeld van een 
mooie plant en een enveloppe met 
inhoud. 
 

Wij wensen het echtpaar nog veel geluk en voorspoed op hun verdere huwelijksweg toe. 
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Mutaties: 
 

Overleden 
Op 28-7-2004: mw. C. Bos - Pors  

Beukendaal 104  
Rotterdam  

 
Verhuisd: 

Mw. J. Pors - van Zandwijk  
Van: Ganzekant 14   naar:  Reigersbek 40 
 Heerjansdam    3344 BC  Hendrik Ido Ambacht 
 
 J. T. A. Pors 
Van: Croonenburg 24  naar: Olivier van Noortsingel 13 
 3261 RG  Oud-Beijerland  3262 EK  Oud-Beijerland 
 
 Fam. O. Schrier  
Van: Meidoornstraat 6  naar: De Jacht 6 
 3261 RL Oud-Beijerland  3261 TG  Oud-Beijerland 
 
 Fam. P. D. Le Coq 
Van: Reinder Blijstraalaan 56 naar: Bergamotteperenlaan 15 
 3571 AT  Utrecht   3452 DK  Vleuten 
 

Fam. P. Klaver - Pors    
Van : Doctor W. Kokstrijiite 35 naar: Veenscheiding 127 

9051 EA Stiens    9202 NA Drachten 
 

Fam. M. Langeveld - Pors    
Van : Zeeltsloot 53   naar: Maasstroom 28 

Zoetermeer      2721 BB  Zoetermeer 
 

 
Een nieuwe !  
M. Pors 
Cornelis de Vlamingstraat 27 
2406 GT Alphen a d Rijn 

 
 
 
 
 
 
 

 

Donatie 2004 
€ 15,= 

giro 3379325 tnv Familie Stichting Pors 
Bennekom 
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Herinneringen aan mijn opa Pors 
(door Foeko Pors) 

 
Mijn opa Pors werd, naar ik meen, in Pernis in 1870 geboren. Het gezin waartoe hij behoorde, had 
het beslist niet breed. Zoals zo vaak in die tijd gebeurde volgde hij een paar jaar onderwijs, waarna 
hij zo snel mogelijk zijn steentje moest bijdragen aan het gezinsinkomen. Zo werd hij al op zeer 
jeugdige leeftijd boerenknecht en een aantal jaren later, toen hij verliefd, verloofd en getrouwd 
raakte, tuindersknecht. Eerst woonde het gezin in Poortugaal (waar o.a. mijn  vader geboren werd), 
maar na enige tijd bleek het aantrekkelijk te zijn te verhuizen naar Rijswijk in het Westland, waar 
de tuinbouw floreerde. 
Opa was getrouwd met Hendrika Lena van der Stel, afkomstig uit de omgeving van 
Slikkerveer/Bleskensgraaf. Als ik de oude verhalen moet geloven, was zij een dochter van een 
aanvankelijk welgestelde boerenfamilie, maar die familie raakte na een zware brand hun hele bezit 
kwijt. Hierdoor waren haar vader en voorzover mogelijk ook zijn kinderen genoodzaakt zich te 
verhuren bij andere boeren en/of tuinders. 
 
Opa en oma kregen vijf kinderen waarvan de oudste, Jacob, waarschijnlijk geestelijk niet sterk was; 
hij overleed op vrij jeugdige leeftijd. Veel is er eigenlijk niet over hun gezinsleven bekend, maar wel 
vertelde mijn vader altijd het verhaal, dat er bij hun thuis altijd wel iets aan Sinterklaas werd 

gedaan, al was het alleen maar dreigen met de zak van Zwarte Piet. In de sinterklaastijd 
ging opa dan wel eens naar de zolder en rammelde hij met een paar zware kettingen en 

riep hij, dat de kinderen voortaan lief zouden zijn. 
Als de kinderen dan na een poosje weer wat ondeugends uitgehaald hadden, dan dreigde 

hij: "Denk om de kettingen van Zwarte Piet, hè!" 
Later zorgde oma altijd dat er met Sinterklaas voor alle kleinkinderen een cadeautje was. 
 
Na een aantal jaren in Rijswijk te hebben gewoond verhuisde het gezin naar Den Haag, waar opa en 
oma een waterstokerij begonnen in de Jacob Catsstraat. Oma was hier bepaald de drijvende kracht; 
die had de ondernemersgeest van huis-uit meegekregen.  
Duidelijk herinner ik mij het soort winkel: meer een inloopzaak met cementen vloer, een zandbak 
(voor zand voor de kattenbakken), een grote waterketel in de hoek, waaronder een flink vuur 
gestookt werd en een grote stapel gehakte kachelhoutjes. Ook werden er eierkolen en cokes 
verkocht en eveneens "aиthraciet iи papiereи zakeи". 
Opa kon niet zo goed schrijven en had het dan ook fout geschreven. Bovendien zette hij de 
tussenpoot van de letter N precies de verkeerde kant op. Mijn broer Piet en ik maakten hem 
daar steeds weer attent op, maar dan lachte hij maar zo’n beetje en vond ons knap dat wij 
het beter wisten dan hij.  
De waterstokerij en de grote tuin daarachter was een eldorado voor ons en daarom speelden wij 
daar vaak, zeker ook in die grote zandbak, die speciaal voor de kleinkinderen was gemaakt. Ook 
hadden opa en oma altijd een hond. Een lief beest was Tommy, maar toen Tommy overleden was, 
kwam er een heel gevaarlijke hond. Alleen opa durfde hem te verzorgen. Maar het was wel een 
goede waakhond. 
 
Nadat opa en oma het wat rustiger aan gingen doen, werd opa al gauw wat onduidelijk ziek. 
Verval van krachten, heette dat toen. Ik vond het heel erg, want ik hield erg veel van mijn opa. Ik 
weet ook nog, dat mijn vader erg verdrietig was : ik zag hem zijn tranen wegpinken.... 
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In juli 1940 stierf opa. Hij was de eerste dode, die ik zag. Stil stond ik bij zijn bed, vol vraagtekens, 
maar ook met iets van een kinderlijk: ja, zo gaat het nu eenmaal ... 
 
Ons geslacht heeft vele Opa's Pors gekend, maar voor mij was er maar één Opa Pors. Het was een 
lieve man en een goed mens. Dag opa ! 
 
 
 
 
Hieronder ziet u een foto van het gezin van mijn opa en oma genomen op de trouwdag van mijn 
ouders Pieter Pors en Christina Gijsbers op 4 maart 1925.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.l.n.r. staand:      v.l.n.r. zittend: 
1)Willem Pors gehuwd met 6,    6)Petronella v.d. Winden, 
2)Hendrik Pors,      7)Opa Pieter Pors, 
3)Jeanne Pors gehuwd met 4,    8)Oma Hendrika Lena v.d. Stel, 
4)Hermanus Drosten,     9)Christina Gijsbers 
5)Pieter Pors  

 
Van Willem weten we dat hij in Scheveningen een waterstokerij dreef en na de oorlog waren hij en 
zijn vrouw conciërge bij een gerenommeerd notaris- en advocatenkantoor in Den Haag. 
 
Hendrik ging met paard- en wagen door Den Haag met zand zeep en soda handel. Na de oorlog 
begon hij een kolenhandel in Den Haag en Voorburg. 
 
Hermanus Droste, echtgenoot van Jeanne, was bode aan het hof van de Koningin en in voorkomende 
gevallen fungeerde hij als lakei. 
 
Pieter was eerst tuinderknecht in het Westland, maar werkte later ruim 50 jaar als chefchauffeur 
bij het alom bekende/beroemde banket- bakkersbedrijf Krul aan het Noordeinde in Den Haag. 
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(door Anneke Pors) 

Ja u ziet het goed dit zijn de olympische ringen. Als u deze PP ontvangt zijn de Olympische spelen nog aan 
de gang. Een gebeurtenis waar vele mensen over de hele wereld naar zitten te  kijken. Maar intussen weten 
Piet en ik dat het daar zelf aanwezig zijn ZO VRESELIJK LEUK IS. En wat nog leuker is dat ik dat reisje 
gewonnen heb door mee te doen aan een puzzel/slagzin van het NOC-NSF. Het voelt aan alsof ik een 
gouden plak heb gewonnen. We hebben de Acropolis beklommen op het heetst van de dag! We hebben 2 
wedstrijden bezocht, dames hockey en heren volley (beide wedstrijden werden gewonnen). De haven van 
Pireus bezocht, want daar lagen grote passagiersschepen die als hotel dienst deden. Heerlijk door het oude 
Athene gelopen. Naar het wielrennen op de weg gekeken en staan praten met mensen van verschillende 
nationaliteiten. Heel veel bekende Nederlanders tegen gekomen in- en rond het Holland H. House. Het is 
iets wat je niet zo maar kan vertellen, maar wat je mee gemaakt moet hebben. FANTASTISCH!! 

              
  Hier ziet u Leontien, Mirjam Melchers             Piet en ik aan de voet van de Acropolis 
       en Anouska v/d Zee aan de start. 

  Reactie op foto C: Het zijn 6 kinderen 
van Arie Pors en Barbara Barendregt.  
In de volgende PP meer over deze familie. 

Prikbord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoals u bij de mutaties heeft kunnen zien wordt er door de 
Porsen nogal eens verhuisd. Stuur ons dan ook SVP een verhuis 
berichtje, zodat u geen pors-post of een kaartje met uw 
verjaardag/speciale gebeurtenis hoeft te missen. Ook als u 
tijdelijk ergens anders onderdak vindt. Laat het ons weten. 

 
U kent de uitdrukking vast wel: 
Waar gewerkt wordt worden 
fouten gemaakt en ik ken 
mensen die nooit fouten maken!!! 

Ik moet u iets bekennen: ik heb een foutje 
gemaakt! In de vorige pors-post stond “Wie kent 
John Pors? “ Wie schets mijn verbazing dat ik de 
telefoon opneem en aan de andere kant hoor: ik 
ben John Pors!... Heel leuk gesprek gehad en een 

afspraak gemaakt. Leg ik de telefoon neer denk ik 
gelijk..ik had het telefoonnummer moeten vragen! 

Foutje.  
Ik hoop dat John alsnog contact opneemt. 

Zo niet … even goeie maatjes. 

 
Reactie op foto B: Jarig en Dirkje Pors 
met hun dochter Henny en hond Nellie. 


