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Hallo lieve mensen, 
Eindelijk hier is hij dan, wel een maand te laat. Maar u kent het 
gezegde: beter laat, dan nooit! 
 

Maar ik zal even uitleggen hoe dat komt:  
1e    Had ik deze keer niet zoveel inspiratie. Wel heb ik van Willem 
Hageman een stuk gekregen, maar dat ligt voor de zomer-editie op 
de plank. Ook op de plank een lijst met namen van Porsen die 
begraven liggen op Oud Charlois, waarvan sommigen onbekend zijn. 
Soms moet er nog wat onderzoekswerk gedaan en/of tekst 
aangepast worden en dat kost tijd!  
2e   Had ik deze keer niet zoveel tijd, want sinds een paar maanden 
ben ik weer aan het werk en ja dat kost me een hoop energie (ik 
ben ook de jongste niet meer!!!!!)  
3e  Ben ik altijd gebonden aan het aantal pagina´s in een veelvoud 
van 4. Dus als ik 18 pagina´s zou aanleveren bij onze drukker dan is 
dat OF 2 te veel, OF 2 te weinig. En in het laatste geval worden er 
dan 2 pagina´s blanco aangeleverd. Vandaar…….. 
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Boortunnel brandwerend dankzij 
Barbara 

 

Omdat ik, net als vele vrouwelijke Porsen, trotse drager ben van de 
naam Barbara/Barbera, valt het natuurlijk op als bovenstaande kop 
in de krant staat. Want, waarom is haar hulp ingeroepen en wat 
heeft Barbara gedaan om de geboorde tunnel voor de HSL 
brandwerend te maken? Ja, zo staat het echt in de krant. Dat de 
vrouwen door de jaren heen geëmancipeerd zijn weten we. We zijn 
er niet meer alléén voor het gezin. We zijn mondiger geworden en 
hebben ook vaak een baan(tje). Maar wat nou deze Barbara?  
Nou deze Barbara is een “computergestuurde arm” die beide 
wanden van de 7,2km lange HSL-tunnel onder handen genomen 
heeft! Je zou nu teleurgesteld kunnen zijn omdat het geen 
menselijke Barbara is. Maar nee hoor, het is een High-tech 
apparaat en als ze daar een mooie ouderwetse naam voor nodig 
hebben…prima! Ze had ook Ensign Hoshi Sato of Subcommander 
T’Pol kunnen heten!!! Toch? 
 

 
 

De Pors-Post is weer voor u en zoals altijd vraag ik u om op- of 
aanmerkingen door te bellen/schrijven of mailen. 
 

Ik wens u gezondheid, gezelligheid en een fijne vakantie 

Groetjes Anneke (Anna Barbara) Pors. 
 

COLOFON 
 
Voorzitter: 
Foeko Pors 
Eemstein 201 
3332 NL   Zwijndrecht 
tel.: 078-6129879 
email: f.pors@tiscali.nl 
 
2e Voorzitter 
René Pors 
Brahmstraat 28 
2901 HG  Capelle a/d IJssel 
tel.: 010-2021032 
email: rene.pors@planet.nl 
 
Penningmeester 
Klaas Meijboom 
Van Rouwenoortstraat 9 
6721 TT   Bennekom 
tel.: 0318-415893 
email: k.meijboom@chello.nl 
 
Secretaris
Cor Pors 
Lierdererf 6 
7364 BE   Lieren 
tel.: 055-5062777 
email: c.t.pors@zonnet.nl  
 
Algemeen Adjunct
Dirk Pors 
Ring 479 
3195 XJ   Pernis 
tel.: 010-4169694 
 
Reüniecommissie
Jan Naujoks    (Voorzitter) 
Mozartlaan 29 
3131 ET   Vlaardingen 
tel.: 010-4347981 
 
Truus Pors-v/d Lecq 
Eemstein 201 
3332 NL   Zwijndrecht 
tel.: 078-6129879 
 
én felicitatiedienst 
Willem-Johan Pors 
Ring 479 
3195 XJ   Pernis 
tel.: 010-4169694 
willemjohan.pors@12move.nl
 
Foto archief
Lenie ´t Hart-Pors 
Rondweg 58 
2922 EW   Krimpen a/d IJssel 
tel.: 0180-515854 
 
Redactie 
Anneke Pors 
Mozartlaan 18 
3131 ES   Vlaardingen 
tel.: 010-4356827 
email: apors@chello.nl 

Schrijf, bel of mail. 
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Ons bestand aan begunstigers 
 

In de bijna dertig jaar van het bestaan van onze familiestichting zijn wij aanvankelijk gegroeid. 
Onder de bezielende leiding van onze, helaas reeds overleden oprichter Henk Pors kwam onze 
stichting tot stand. 
Voor het zover was had hij veel voorbereidend werk gedaan: hij benaderde persoonlijk mensen, die 
de naam Pors droegen, hij bezocht hen of schreef hun een brief. Verder maakte hij waar hij kwam 
gewag van onze familie, terwijl hij niet schroomde ook de pers in te schakelen. 
 

Zo kwam hij er toe de eerste reünie uit te schrijven, die in de bekende kerk op Rotterdam-Charlois 
gehouden werd. Dat was in september 1976. 
In overleg met een aantal betrokkenen werd besloten een stichting in het leven te roepen, wat in 
het jaar daarop dan ook plaatsvond. 
 

Het aantal begunstigers/aangeslotenen groeide gestaag en bedroeg al gauw ruim 230 "leden". 
Vanaf het begin begreep Henk, dat er regelmatig contact onderhouden moest worden, reden 
waarom hij al snel een gestencilde nieuwsbrief rondstuurde. 
 

Toen er wat meer structuur in de organisatie kwam, werd de onregelmatige nieuwsbrief vervangen 
door een regelmatig verschijnend orgaan, waarvan u nu inmiddels het 88-ste nummer voor u hebt 
liggen. Verder wordt er elk najaar een reünie gehouden, die redelijk tot goed bezocht wordt. 
 

Dit alles klinkt natuurlijk allemaal erg leuk en wij hopen dan ook nog lang door te kunnen gaan. 
Echter : veel van degenen, die zich in het begin reeds aanmelden, zijn inmiddels overleden, terwijl 
hun kinderen nogal eens afhaken. Verder zijn er natuurlijk ook altijd mensen, die het begin wel leuk 
vinden, maar even later hun lidmaatschap weer intrekken, omdat het nieuwtje er af is, terwijl er 
dan ook nog mensen zijn, die het allemaal wel leuk vinden, maar er het lidmaatschapsgeld kennelijk 
niet voor over hebben. 
 

Al met al wil ik op u allen een beroep doen om zoveel mogelijk mensen aan te sporen lid van onze 
stichting te worden. Als u zelf de naam Pors draagt: prachtig, maar ook als uw moeder of 
grootvader/grootmoeder onze familienaam droeg, is men welkom. 
Vanzelfsprekend doet u ook een beroep op uw kinderen, die al de deur uit zijn en zelfstandig 
wonen. 
 

Het zou heel erg fijn zijn, als wij door uw gezamenlijke inspanning het aantal begunstigers weer 
zouden zien groeien. 
 

Helpt u mee?               Foeko 
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Heeft u al uw bijdrage, € 15,= 
voor 2005 al betaald ? 

giro 3379325  
tnv Familie Stichting Pors 

Bennekom 
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GEBOREN: 
 

   Bente Petra Willemijn    Op maandag 4 april 2005 
 

 

 
 
 
 
 
 
Haar trotse ouders zijn Edwin & Marjan Booij-Pors en  
haar trotse grootouders zijn (secretaris) Cor en Pepie Pors 
 

Wij wensen dit prille gezinnetje veel gezondheid en geluk  
toe. Ook verwelkomen wij ze als nieuwe donateur van onze  
familiestichting. 
 
 
 
 

De 29ste Reünie 
 

Met plezier zijn we bezig met de voorbereiding van de 29ste Porsen Reünie en dat begint natuurlijk 
met een datum en een lokatie. 
In overleg met het bestuur is gekozen voor ZATERDAG 1 OKTOBER 2005. 
We hebben dezelfde ruimten gereserveerd in het Delta Hotel in Vlaardingen als 
in 2004. Omdat er vele goede reacties waren over deze plek, 
genieten we dus ook in 2005 opnieuw van het mooie en levendige 
uitzicht op de Maas. 
Straks in de Augustus Pors-Post vertellen wij u hoe de dag 
wordt ingevuld. U kunt nu alvast in uw agenda en op de kalender 
de datum 1 OKTOBER opschrijven, zodat u die vast reserveert. 
Dit wordt weer een aardige reünie, nu de 29ste en bij gezondheid 
in 2006 de 30ste . Die dan, zoals gebruikelijk, anders van opzet wordt. Maar dat is de toekomst. Nu 
eerst met vele Porsen en aanhang de reünie op 1 oktober as. 
Graag nemen we in het dagprogramma op een Pors of aangetrouwde met zijn hobby. Dat was 
prachtig in 2003, maar lukte niet in 2004. Het moet nu weer kunnen! 
Maar zoals afgesproken: RESERVEERT U ZATERDAG 1 OKTOBER 2005. 
 

Wij wensen u een mooie zomer. 
Een hartelijk groet namens de reüniecommissie  

Jan Naujoks. 
 
 

Welke zou het worden? 
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Financieel         verslag over 2004 
 

 

BALANS PER 31-12-2004 
Activa       Passiva 

Nog te ontvangen donaties €      856,88 Stichtingsvermogen  €   9.630,38  
Rekening 5 jarige herdenking €   1.352,33 Vooruit ontvangen donaties  €      540,00 
Leeuwrekening €   6.408,43 Crediteuren  €      320,06  
Plusrekening €   1.020,78    
Postbank rekening €      852,02                             

Totaal € 10.490,44    € 10.490,44  
 

 
 

RESULTATENREKENING PER 31-12-2004 
 

Uitgaven        Ontvangsten 

Redactie/drukkosten Pors Post €      854,03 Donaties  €     2.325,00 
Portokosten Pors Post €      618,85 Vrijwillige bijdrage €        524,24 
Felicitatie dienst €      551,86 Reünie bijdrage €     1.135,00 
Administratie kosten €      171,33 Loten verkoop €        400,50 
Bestuurskosten €      165,08 Rente  €          96,12 
Contributies €        98,96    
Reünie kosten €   2.776,76 Saldo verlies  €        756,01 
Totaal €   5.236,87   €     5.236,87 

 
 

Toelichting op de jaarrekening 2004 
 
Stichtingsvermogen 
Het afgelopen boekjaar is met en verlies van € 756,01 afgesloten. Dit wordt mede veroorzaakt 
door de kosten van de jaarlijkse reünie. 
Het totaal verlies is ten laste van het stichtingsvermogen geboekt. 
 
Donatie 
Per 31 december 2004 waren nog 48 donateurs hun donatie verschuldigd over het afgelopen jaar. 
Hiervan staan per 3 maart 2005 nog 27 posten open. Tevens moeten nog een aantal donateurs hun 
donatie betalen over het jaar 2003. Een deel van de donateurs hebben een automatische betaling 
lopen via hun bank of postbank dit is mogelijk een idee voor diegene die de donatiebetaling 
vergeten zijn.  
 
Vrijwillige bijdrage 
De vrijwillige bijdrage over 2004 zijn in verhouding tot 2003 met €  62,00 afgenomen.  
Dit is mede een oorzaak van de daling van het vermogen. Evenwel alle gevers hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 
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Pors Post  
De Pors Post is in 2004 drie maal uitgegeven. De post crediteuren ad € 320,06 is de nota van 
Drukkerij RAD zijnde de kosten van de Pors Post van het 4e kwartaal 2004.  

 
Portokosten Pors Post 
In deze post zijn de portokosten van de verzendingen van de Pors Post 

verantwoord. In 2004 zijn weer drie Pors Posten verzonden. De kosten liggen nagenoeg 
op het zelfde niveau van 2003.  

 
Felicitatiedienst 
In 2004 zijn er weer velen felicitatiekaarten en bijzondere groeten verzonden aan de jarige 
stamgenoten en jubilarissen. Ook dit jaar zijn er vele bezoeken afgelegd bij jubilarissen en zieken. 
Het is wederom gebleken hoe belangrijk het is voor de nabestaande van overleden familieleden de 
blijken van belangstelling tijdens begrafenis en of crematie. Deze geven een waardevolle binding 
met onze familie stichting. 
 
Reünie 2004  
Op 2 oktober bezochten 65 stamgenoten, inclusief kinderen, de jaarlijkse reünie. Het was weer een 
gezellig en onspannen samenzijn. De muzikale omlijsting werd weer door de stamgenoten zelf 
verzorgd. De heer P. Hakkesteegt verzorgde in het middagprogramma een boeiende uiteenzetting 
van de natuur in de seizoenen. 

 
Tenslotte 
Ook dit jaar was het streven de kosten te beperken zonder daar teveel aan de 
felicitaties bij verjaardagen en jubileums te kort te doen.  
Als donateur kunt u hieraan meewerken door uw donatie tijdig over te maken, en 
indien mogelijk met een extra gift, op postbank rekening 3379325 t.n.v. Familie 
Stichting Pors te Bennekom. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
K. Meijboom penningmeester 
 
 
 
 

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 

 
VERKLARING VAN DE KAS- EN NOTULENKOMMISSIE 

(Ex artikel der Statuten) 
 
De ondergetekenden, 
 
De heer J. Schuurman, wonende te Renkum 
De heer K.J.B. Pors, wonende te ‘s-Gravenhage  
 
samen vormende de Kas-en Notulencommissie als benoemd in de algemene vergadering van de Familie 
Stichting Pors(op de jaarlijkse reünie in oktober 2004 Delta Hotel te Vlaardingen), 

- Pagina 2643- 



Mei 2005 – NR 88 

 
De heer J. Pors, wonende te Hoogvliet is wegens ziekte verhinderd.  
Verklaren: dat zij de financiële bescheiden der Stichting over de periode 1-1-2004 t/m 31-12-2004 hebben ingezien 
en gecontroleerd, en dat de door de penningmeester opgestelde financiële verantwoording over dat jaar daarmede 
geheel in overeenstemming is. 
 
Voorts doen zij de volgende aanbeveling(en): geen 
 
Tenslotte stellen zij het bestuur voor de penningmeester algehele decharge te verlenen over het gevoerde financiële 
beleid in 2004, 
 
       't welk doende te Bennekom
   
April 2005  Handtekeningen: 
         w.g.  J. Schuurman 
                K.J.B. Pors 

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 
 
 

55 jaar getrouwd 
 

Dat waren Adri en Riek Pors uit Bilthoven, op 29 maart j.l.. 
 

Adri stuurde ons een kaartje waarin hij en zijn vrouw de familiestichting bedankte voor de attentie die zij 
hebben gekregen i.v.m. hun 55 jarige bruiloft. Terugkijkend vraagt Adri zich af waar de tijd is gebleven dat 
hij samen met Henk de stichting heeft opgericht. En dat er sinds die tijd veel is gebeurd en veranderd. 
Jammer vindt hij het dat hij de reünie niet meer kan bezoeken, want als mantelzorger ontbreekt het vaak 
aan tijd. Veel oude bekenden zijn er niet meer, maar er wordt nog vaak aan hen gedacht. Dankbaar is hij met 
de Pors-Post, want schrijft hij: dan blijf je toch nog bij. 

Hij sluit af met de hartelijke groeten. 

 
 

Ook kregen we een bedankje van Els en Ad den Houter voor het bloemetje dat zij kregen voor hun nieuwe 
woning. Els en Ad zijn verhuisd naar een fraaie woning met alle gemakken voorzien en alles op de begane 
grond. Vooral makkelijk als je bij het beklimmen van de leeftijdsladder je toch steeds meer lichamelijke 
ongemakken gaat krijgen. En voor eventuele slapers (kleinkinderen!) is er boven plaats en wasgelegenheid. 
Ook hebben ze er een kantoortje ingericht zodat ze ´s avonds niet meer op de drukkerij hoeven te zijn, 

maar lekker gezellig thuis. Genieten van en met 
elkaar, van wat meer rust en van hun nieuwe huis. 
Na heel veel jaren van hard werken hebben ze dat 
wel verdiend, vandaar ook dat bloemetje. U snapt 
misschien ook wel dat dat een beetje stroopsmeren 
is, want ze drukken onze Pors-Porst en dus moeten 
we ze te vriend houden. (hahaha)  

 
Voorkant          Achterkant 
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DE GROTE KERK VAN VLAARDINGEN 
 

 

Tijdens de repetitie en in het eggie! 

 
In de Vlaardingse Grote Kerk werd op zaterdag 12 maart j.l de Matthäus-passion opgevoerd. Daarin werd meegezongen door 
een Porsen-echtpaar: Tiny en Ewoud Butter-Pors uit Strijen. Ik ben op 11 maart (repetitie avond) wezen kijken. Heb een 
fotootje gemaakt, maar kreeg van Roger van der Kraan, een bevriende fotograaf, een veel mooiere foto. Het is een zoekplaatje 
maar ze staan er allebei op.  
H
   

ieronder in het kort het ontstaan en het verhaal achter de muziek.  

De Matthäus-passion  
In 1728 begon Bach met het componeren van het lijdensverhaal van Jezus. Hij ging hierbij uit van de hoofdstukken 26 en 27 

an het evangelie volgens Mattheus. v
  

De evangelist(tenor) vertolkt de hoofdrol in de Matthäus Passion. Hij is de verteller en zingt de letterlijke tekst van het 
evangelie van Matthäus. Als in een hoorspel worden er diverse deelnemers door aparte stemmen opgevoerd. Zo is er natuurlijk 
de rol van Jezus, gezongen door een bas. Pilatus (bas) en zijn vrouw (sopraan), verschillende discipelen ( Judas, Petrus; 
bassen), dienaressen en getuigen. Er komen ook groepen mensen voor zoals de priesters, soldaten en volksmenigten. Deze 
worden gezongen door twee koren. 
  

De Matthäus Passion is opgebouwd uit verschillende onderdelen. 
Het recitatief, een vertellend gedeelte dat de tekst van het evangelie volgt. Hierna volgen vaak optredens van de koren, 
Christus of andere solisten. Ook komen er meerdere aria´s in voor. Dit zijn melodieuze voordrachten van een solist (bas, tenor, 
lt of sopraan). Een ander onderdeel zijn de koralen. Deze worden door de beide koren gezongen.  a

  

Bach heeft in de Matthäus veelvuldig gebruik gemaakt van getallensymboliek. Zo is het getal 14 voor Bach heel bijzonder, als 
je de alfabetische waarde van de letters B A C H optelt krijg je het getal 14. Dit getal komt heel vaak voor in de Mattheus, er 
zijn bijvoorbeeld 14 koralen in de Matthäus-Passion. In de begeleiding van de Christuspartij, basso continuo, worden elke keer 
precies 365 noten gespeeld. Bach geeft hiermee aan dat, zoals de bas 365 keer de basis is, ook Jezus voor ons 365 dagen in het 
jaar de basis is. 
De hele passie zit met van deze symboliek, dit geeft ook aan dat Bach een heel gelovig persoon was. 
 

De kern van de Passion is dan ook de verheerlijking Gods, die zijn eigen zoon in de wereld gezonden heeft om door diens 
ruisdood de wereld te verlossen. De uitvoering wordt dan een indrukwekkende evangelieverkondiging. k

  

Volgens vele Bach liefhebbers is de Matthäus Passion het mooiste en hoogste wat er ooit op de wereld gecomponeerd is. Bach 
heeft op een geniale manier het lijdensverhaal van Jezus op muziek gezet. Door deze muziek ontsnap je even uit de dagelijkse 
sleur. In de Matthäus Passion vind je rust, ruimte, maar ook passie. Veel mensen vinden de Mattheus te moeilijk, ingewikkeld 
of te zwaar. Het is dan ook niet makkelijk om het echt te begrijpen, maar zeker de moeite waard om het te proberen. De 
muziek moet niet alleen maar beluisterd worden, maar ook gevoeld en ervaren. Dat is ook de intentie van Bach geweest. Als de 
luisteraar er maar door geraakt wordt. Dat is de drijfveer geweest, die hem tot het componeren van de Matthäus Passion bracht. 
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Eerder op die dag was de Vlaardingse Grote Kerk het toneel voor de uitreiking van de Geuzenpenning van de Stichting 
Geuzenverzet. 
 
 

De stichting Geuzenverzet 1940-1945 werd opgericht om de idealen van en de nagedachtenis aan de verzetsgroep 'De Geuzen' 
uit de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Sinds 1987 reikt de Stichting jaarlijks een Geuzenpenning uit als eerbetoon aan 
personen en/of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de democratie of tegen dictatuur, discriminatie en 
racisme. Zie www.geuzenverzet.nl.  
 

Dit jaar werd de penning toegekend aan International Campaign for Tibet (ICT). 
ICT heeft in Nederland 44.000 donateurs. Richard Gere was onder de indruk van de steun voor Tibet in Nederland: “Ons deze 
steun geven is moedig. Veel mensen staan achter ons, maar het komt zelden voor dat die steun in het openbaar wordt 
uitgesproken.” De economische banden met China verhinderen dit. Volgens Gere hoeft dat niet: “De Chinezen zijn geen 
vijanden van ons, we kunnen vrienden zijn.”  
 

 
 

Lodi Gyari, de speciale afgezant van de Dalai Lama, en filmster Richard Gere, boeddhist en mensenrechtenactivist,  
betonen de omgekomen Geuzen eer door een krans te leggen bij het Geuzenmonument op de Markt.  

 

Lodi Gyari nam de penning in ontvangst namens het Tibetaanse volk. Tibet is sinds 1949 bezet door China. Meer dan 1 
miljoen Tibetanen zijn sinds die tijd omgekomen en nog dagelijks worden mensen gevangen genomen en gemarteld. De Dalai 
Lama, religieus en politiek leider van de Tibetanen, is in 1959 gevlucht. Hij verblijft in het Indiase stadje Dharamsala, samen 
met veel Tibetaanse vluchtelingen en de Tibetaanse regering in ballingschap. In Tibet wonen nog 6 miljoen Tibetanen.  
 
 
 
 
 

Bijna elk jaar staan mijn dochter Bea en ik na afloop van de uitreiking bij de Grote Kerk of het Stadhuis om een glimp op te 
vangen van diegene die aanwezig waren. 
Dit keer dus Richard Gere die, de weinigen die nog langs de dranghekken stonden te wachten, een hand ging schudden! Wij  
hadden het tegen een aantal bekenden gezegd, maar ja geloofden ze ons wel?!  
Tot ik op mijn werk werd gewezen op een expositie van Iris Luijten. En ja hoor, daar zag ik ons 2tjes (3tjes!) staan.  
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Mutaties: 
 
Overleden
Op 22-11-2004: mw. A. Terporten - Pors Op 08-12-2004: Mw. Sommer-Pors 

Academielaan 106    Linith Gow Crt Narre Wareen 3805 
Tilburg      Victoria Australië 

 
Op 10-01-2005: mw. K.A. Pors – Mol  Op 23-03-2005: mw. M.J. Pors – van Ooijen 
  Johanna Naber-erf 184   Kwakkenbergweg 362 
  3315 HE  Dordrecht    6523 MS  Nijmegen 
 
Op 13-04-2005: dhr. A.L.P. Pors 
  Lauwers 21 
  3844 MB  Harderwijk 
 
 
 
Verhuisd: 

Fam. J. Veenis  
Van: De Gorzen 7   naar:  Dirk Blaakstraat 29 
 Abbebroek    3214 DB  Zuidland 
 
 Fam. A. den Houter 
Van: Hoekenessestraat 22  naar: Bakema-erf 155 
 Dordrecht    3315 JC  Dordrecht 
 
 Fam. G. Lodder  
Van: Waelneslaan 2   naar: Hooftlaantje 96 
 Hendrik Ido Ambacht   3344 GK  Hendrik Ido Ambacht 
 
 Fam. A.M. Pors 
Van: Rotgansstraat 55  naar: Fluitenbergstraat 4-67 
 Den Haag    2545 NL  Den Haag 
 
 

 
 Geboren op 04-04-2005: 

Mw. A.C. Pors  2 NIEUWE  Fam. E. Booij ======> dochter Bente Petra Willemijn 
van Alkemadelaan 522    Springerstraat 14 
2597 AV  Den Haag    3822 TC  Amersfoort 

 
 

Opzeggingen (helaas) 
Fam . H.J. Figee - Pors   Fam. E. v. Campenhout  mw. J. Vos-de Lobel   
Posteleindreef 3    Fazant 12    Sigrid Undsetweg 31   
3204 HC  Spijkenisse    3191 DB  Hoogvliet  3069 BV  Rotterdam  
 
Mw. M. Seppenwoolde-Pors  Mw. A.J. Lodder-Pors 
Lingengaarde 55    Schaapsveld 66 
2742 TN  Waddinxveen  3774 ZP  Barneveld 
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In memoriam: Annie Terporten - Pors 
 

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben,  
geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma 

 

Annie Terporten – Pors 
 

weduwe van 
 

Wim Terporten 
*15 augustus 1914     †22 november 2004 

 
 
 
   Wilfred en Bianca        Jorrit en Eva 

Wim Terporten    Peter Terporten    Ruud Terporten 
Wil Terporten – Pastoors   Stieneke Terporten- Haan   Lout Floris 

Wendy en Richard   Mathieu en Susanne    Sander en Ylenia 

            Dorin en Kenny 
            Merlijn en Remco 
  
 
Annie was een dochter van Clement Pors en Nicolasina Bosmans, maar opgegroeid te 
Waalwijk bij haar pleegouders Piet en Anna van der Ven. 
Zij was lid van onze stichting vanaf het eerste uur. Zij genoot van de reünies en op de 
laatste reünie in 2004 was zij in ons midden met haar zoon Peter. Op deze dag mocht zij de 
bloemen in ontvangst nemen van Foeko en Truus als oudste vrouwelijke Pors. Zij was trots 
op de naam Pors. Wanneer zij iemand voor het eerst ontmoette stelde zij zich voor met: 
mevrouw Terporten – Pors, met nadruk op de naam '' Pors.'' Het was, tot op hoge leeftijd, 
haar wens de contacten met haar familie te onderhouden. 
Bij de herdenkingsdienst op 26 november 2004 te Tilburg waren, namens de F.S.P., Ada en 
Klaas Meijboom aanwezig.         

 
 

Maria Johanna Geertruida Sommer 
 

Corrie, Theo, Francis, Loretta and their families would like to thank everyone for 
their love and support with the loss off their mother, mother-in-law and 
grandmother, Maria Johanna Geertruida Sommer. 
 

We thank Mum for all her unconditional love and guidance throughout our lives and 
know she is now resting. 
 

Although she left us on her 71st Birthday, we take solace in the thought she has 
been reunited with Dad for their 50th Wedding Anniversary. 
 

Corrie Gilbert, Theo Sommer, Francis Whitwood  
and Loretta Burrows. 

 
 
 

15 maanden na het overlijden van haar man Theo is Riet Sommer – Pors, dochter van Arie Pors en Johanna Catharina Rijns, op 
haar 71ste verjaardag overleden. Zij was al enige jaren ziek, maar ondanks alle pijn klaagde zij nooit.  

(De engelse tekst hierboven is overgenomen van de rouwkaart.) 
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Dankbaar dat een verder lijden voor haar bespaard is gebleven en dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, delen wij 

u mede dat heden rustig is ingeslapen, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en zuster 

Klaasje Anna Pors – Mol 
Weduwe van Leendert Pors 

 
 *21 januari 1911         † 10 januari 2005  
    
        Leo en Han 
         Erik en Christel 
         Maarten, Judith en Mika 
        Corrie 
         Gert, Marijke, Ronald en Chantal 
         Carin en Eric 

 
 
 
 

Komt herwaarts tot Mij, 
allen, die vermoeid en belast zijt, 
en ik zal u rust geven. 

Matth. 11-28 

 
 
 

 
 

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat, in 
de leeftijd van 84 jaar is overleden, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma 

 

Maria Johanna Pors – van Ooijen 
 

weduwe van 
Jan Pieter Pors 

 Nijmegen, 14 oktober 1920      Groensbeek, 23 maart 2005 
 
        Hannie en Kees 
        Jan en Ria 
        Martha 
        Arie † en Loes 
        Oma´s kleinkinderen 
 
 
 

Op 13 april 2005 is overleden mijn lieve man, onze lieve vader en opa 
 

Arie Leendert Pieter Pors  

 
Hij werd 56 jaar. 

 
      Tjadi Pors – Havinga 
      Caroline en Arjo uit de Bosch – Pors 

  Daniël en Merlijn 
      Lennart en Anne-Marije Pors – Maris 

  Sonja Strijk en Erik van Marle 
  Dafne en Rogier 

      Ralf Strijk   
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Na een kortstondige ziekte is Arie op 13 april overleden. Hij zou op 17 april 57 jaar geworden zijn, maar dat was hem niet 
gegeven. Wel heeft hij de dag vóór zijn overlijden, 12 april, nog het huwelijk van zijn zoon Lennart met Anne-Marije Maris 
mee kunnen maken.  
Onder enorme belangstelling is Arie op 18 april 2005 op de begraafplaats Elzenhof te Harderwijk begraven. 
Een afgevaardigde van de “Vrijmetselaars loge Flevo”, waar Arie toe behoorde, hield een mooie overdenking en omschreef 
wie en wat Arie was. Namens de familiestichting was Cor Pors vertegenwoordigd. 
 
 
 

Wij wensen alle families heel veel sterkte. 
 
 

 
 

Reflection 
 

When I am gone, release me, let me go. 
I have so many things to see and do. 

You must not tie yourself to me with tears, 
 Be happy that we had so many years. 

 

I gave you my love. You can only guess 
How much you gave me in happiness. 

I thank you for the love you each have shown, 
But now it is time I traveled alone. 

 

So grieve a while for me, if grieve you must, 
Then let your grief be comforted by trust. 

It is only for a while that we must part, 
So cherish the memories within your heart. 

I will not be far away, for life goes on. 
 

So if you need me, call and I will come. 
Though you cannot see or touch me, I will be near. 

And if you listen with your heart, you will hear 
All of my love around you, soft and clear. 

 

Then when you must come this way alone, 
I will greet you with a smile and say, 

“Welcome Home!” 
 

 
(Deze overdenking stond op de rouwkaart van Riet Sommer) 
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OPSPORING VERZOCHT naar  
PIM PORS 

 

Begin van het jaar ben ik (Cor Pors) gebeld door mevrouw I. Leenderts uit Amersfoort, die me vertelde dat 
ze in het bezit is van fotorolletjes van Pim Pors. Ze is nu op zoek naar Pim´s kinderen om hun deze rolletjes 
te kunnen overhandigen. 

Deze Pim Pors is omstreeks 1930 geboren en waarschijnlijk in 1980 overleden. Hij heeft o.a. 
gewoond aan de Zandkamp 236 te Hoogland (Amersfoort), zonder echtgenote. Hij had twee 

kinderen, een zoon en een dochter. Beide kinderen speelden tennis. Pim zou in het bezit 
geweest zijn van 2 boten. 

 
WEET U WIE ER BEDOELD WORDT? NEEM CONTACT OP MET MIJ: 

Cor Pors 
Tel.: 055-5062777 
Email: c.t.pors@zonnet.nl  
 

 
 
 

Berichtje uit Australië 
 
Zo regelmatig krijg ik een email-berichtje en foto´s uit Australië van Sjanie Smith. Zij maakte mij er ook op 
attent dat bij de foto (geplaatst op pagina 2627) een verkeerde naam staat t.w. Simon. Dat moet Arie zijn. 
Ook stuurde zij mij een fotokopie van een foto (in haar bezit) waar het hele gezin Pors op staat. 
Lenie ´t Hart heeft in het fotoarchief gesnuffeld, maar niets kunnen vinden. Leuk is de vermelding dat in die 
tijd de foto´s eigenlijk altijd op dezelfde locaties genomen werden. Kijk maar naar dit kopie, alleen een paar 
jaartjes later. En volgens Miep en Sjanie stond hun vader/opa Simon niet op de foto in P.P. 87, maar 
broer/oom Arie. Onderstaande foto hebben ze gekregen van neef Arie (zoon van Leen en onze vroegere 
secretaris) . 
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Meet the Hoornweg Family 

From the left to the right: Peter, Helen, Simon, Mum Miep, Henry, Sjanie and John 
 

Van links naar rechts: Miep, Sjanie, John & Helen Pors 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
  
op de voorgrond de jarige Arie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sjanie, bedankt voor je berichtjes. De groetjes aan alle familieleden daar in het verre werelddeel. En 
misschien een idee voor de Hollandse Porsen om ook eens een berichtje/foto´s te sturen. 
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Prikbord 
 
 
 
 
 
 
 

  
Alle zieken: beterschap.  
Alle jarigen, jubilarissen, geslaagden: Proficiat.  
En voor de rest, dus eigenlijk voor iedereen: 

…….een bloemetje 
 

 

IS ER IEMAND DIE…………………. 
 

Een oproep van een Australische Pors om eens 
wat stukjes in het engels te plaatsen/of een 
engelse Pors-Post uit te geven, of wat stukjes 
vertaald in het engels als inlegvel er bij te 
stoppen, zodat ze nog wat kunnen volgen van hun 
verre porsen familie. De meeste gezinnen die 
geëmigreerd zijn hebben hun moedertaal min of 
meer losgelaten, zij zijn dus goed geïntegreerd in 
hun nieuwe vaderland! Maar nu willen ze toch nog 
een beetje op de hoogte blijven van het wel en 
wee van hun familie Pors in Nederland. En het 
nederlands is voor hun lastig om te lezen. Dus is 
de vraag: Is er iemand in de familie die ± 3 x per 
jaar wat wil vertalen in het engels?  
Het zal zeker op prijs gesteld worden. 
Bel/schrijf/mail mij (zie colofon pagina 2639) 

Anneke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals u bij de mutaties heeft kunnen zien wordt er door de 
Porsen nogal eens verhuisd. Stuur ons dan ook SVP een verhuis 
berichtje, zodat u geen pors-post of een kaartje met uw 
verjaardag/speciale gebeurtenis hoeft te missen. Ook als u 
tijdelijk ergens anders onderdak vindt. Laat het ons weten. 

Bij de laatste Pors-Post zat een kaartje 
die u kon invullen en opsturen om een familielid of 
goede bekende van de F.S.P. te verrassen met een 
gratis Pors-Post. 
Daar is leuk op gereageerd. Er zijn zelfs nieuwe 
leden door geworven!!! En voor de F.S.P. geldt: elk 
nieuw lid is er weer één.  
Een leuke actie om te onthouden en om misschien 
nog eens te doen. 

29ste Reünie 
Wanneer:  1 oktober 2005  
Waar: Delta Hotel 

Vlaardingen 

VVIISSMMEEDD  
Van F.S.P.- lid dhr. Visser kregen we een 
VISMED: mededelingen van de familie 
Visser. Leuk om te zien en te lezen hoe 
andere families elkaar hun informaties 
toespelen.    Bedankt. 

Ik, Anneke Pors, zou    graag foto´s of dia´s willen 
zien/hebben van het bestuur van het eerste uur. 
Zijn die bij één van onze leden? Wij zijn met iets 
bezig waarvoor we dat nodig hebben. U krijgt de 
foto´s/dia´s weer gewoon en onbeschadigd terug. 
Ik kan me zo voorstellen dat Henk, onze oprichter, 
wel wat heeft gemaakt. Maar zoon René heeft niets 
kunnen vinden. U misschien? Ik hoor het graag.  

Bel me: 010-4356827 

Als je zo´n auto ziet, dan zou je 
er toch even in willen zitten!? Je 
bent toch een Pors!? Maar zelfs 
op de autorai lukte het ons niet! 
Jammer. 
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